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Sevgili CNBC-e izleyicisi, 
Elinizde tuttuğunuz bu küçük dergi, üç yıl önce reklam ajansları ve 
gazeteleri CNBC-e yayınları hakkında bilgilendirmek amacıyla 
hazırlandı. CNBC-e'ye ilginin artmasıyla da elden ele dolaşarak kısa 
sürede aranan bir program dergisi haline geldi. 
Piyasaya çıkarmak için uzun bir süre bekledik. Biz beklerken 
National Geographic, usta bir hamleyle dergiyi abone hizmetleri için 
kullanmaya başladı: "NATIONAL GEOGRAPHIC'E ABONE OLANA, 
CNBC-e PROGRAM DERGİSİ BEDAVA." 
Peki ya sadece CNBC-e dergisini satın almak istersem? 
Olmaz... Alamazsın. 
Neden alamıyorum? 
O bir tanıtım dergisi. Sadece eş, dost ve NG abonelerine veriyoruz!.. 
Dergiye ulaşmak için arayanları kibarca geri çevirdik. Tanıdıklarını 
araya sokmaya çalışanlar bile oldu; ama direndik! Başlangıçta bazı 
gazeteler de bu direnme sürecinde yakın destekçimiz oldu. 
CNBC-e'nin yayın akışını gizliyor, çok zorda kalmadıkça dizi ve 
filmlerden bahsetmiyorlardı. Kanal efsaneleşmeye başladı. Dünyanın 
en iyi dizileri, en ilginç filmleri bu kanaldaydı; ama yayın saatini 
önceden öğrenebilmek mümkün değildi. 
Bir gün bu gizem bozuldu. TV sayfalarında günlük kutu ilanlarımız 
çıkmaya; gazeteler Ally McBeal furyası ile dizilerimize sayfalarında 
yer vermeye başladılar. İnternet sayfamızı da yeniledik ve bugüne 
geldik. Tüm bunlara şimdi dergiyi de ekledik. Dekoratif kapağı ve 
boyutu ile evin her yerinde (!) okunabilmesi, onun için ayrı bir 
avantaj olacak. 
Bize merak ettiğiniz her soruyu, eleştirdiğiniz.her konuyu 
yazabilirsiniz. 
Eleştirilerinizden faydalanıyor, yayın akışını oluştururken izleyici 
görüşlerini dikkate alıyoruz. Yeri gelmişken, bugüne kadar görüş ve 
eleştirilerini gönderen izleyicilerimize CNBC-e adına teşekkür 
ediyorum. Sıkça sorulan soruların yanıtlarını, izleyicilerden gelen 
eleştiri ve görüşleri hemen arka sayfada bulabilirsiniz. 
CNBC-e karşısında keyifli bir ay diliyorum. 
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İZLEYİCİDEN GELENLER 


AYIN İZLEYİCİSİ 

Biz ailecek vampirleri seven, 
onlara saygı duyan kişileriz. Sizin 
sayenizde Buffy ile üç yıl önce 
tanıştık; fakat bu yıl Buffy'den ve 
sizden çok memnun değiliz. 
Nedenleri şunlardır: 

1) Buffy'nin tekrarının gösterim 
saatleri aynı günün gecesi olduğu 
için kaçırdığımız bölümleri bir 
daha izleme şansı bulamıyoruz 
(ki bu delirtici bişiy). 


2) Buffy'yi kaçırdığımız zaman 
tekrar izleyememekteyiz. Çünkü 
tekrarı aynı günün gecesi. 
3) Peki şimdi Buff/'yi kaçırdık 
diyelim, eskiden ne güzel bir 
sonraki hafta gündüz izliyorduk; 
ama şimdi izleyemiyoruz, çünkü 
aynı gün. 

TOLGA BEY VE AİLESİ 


Aman Allahım! Kalbimden 
vuruldum, bi haftadır CNBC-e'den 
başka bir şey seyredemez oldum. 
:) çok tebrikler -Heidi üstüne 
Michael Moore dizisini seyretmek 
filan- muasır medeniyet dedikleri 
bu olsa gerek. 

PELİN TURGUT 


Bir Roswell holiganı olarak 3. 
sezonu ekrana getirdiğiniz için 
minnettarım. 

İSİMSİZ İZLEYİCİ 


Merhaba, ben Yasemin. 
Kanalınızdaki bütün 
programlar süper, 
öncelikle 
bunu belirtmek istedim. 
Dizileriniz, çizgi filmler 
hepsi çok iyi vakit 
geçirmemi sağlıyor. 
Ayrıca internet siteniz de 
harika. Wallpaperler çok 
şirin :)) Ben Angel adlı 
dizinizin sıkı takipçisiyim. 
Pazar öğleden 
sonra saat üçte bir önceki 
haftanın bölümlerini 
yayınlamanız çok iyi 
oluyordu. Bazen kaçırsam 
da aklımda hep onun 
yayınlanacağı rahatlığı 
vardı. Ama şimdi çok geç 
saatte yayınlanıyor. 
Sizden rica ediyorum 
lütfen daha uygun bir 
saatte bir önceki bölümü 
yayınlayabilir misiniz? 
Önerimi dikkate alırsanız 
beni çok mutlu edersiniz. 
YASEMİN TOPÇU 


Ayın izleyicisi Tolga Bey de 
aynı durumdan şikayet 
etmiş. Angel'ın tekrar 
yaynunı RTÜK'ten gelen 
uyarı üzerine kaldırmak 
zorunda kaldık. Uyarıda; bu 
dizinin, çoçukların fiziksel, 
zihinsel ve ahlaki gelişimini 
zedeleyecek türden bir 
program olduğu ve daha geç 
bir saatte yayınlaması 
gerektiği söyleniyordu. 
RTÜK'ün uyarısına itiraz 
ettik. Angel'ın bir korku 
parodisi olduğunu, dünya 
ielevizyonlarında da erken 


saatlerde yayınladığını 
anlatmaya çalıştık; ama 
henüz bir yanıt alamadık. 
İtirazımız olumlu 
sonuçlanırsa Angel'ın 
iekrarını erken saatlerde 
izleyebileceksiniz. Aksi 
takdirde Pazar günleri 
21:00'i kaçırmamaya 
çalışacaksınız. Çocukların 
gelişimini zedelemek 
istemeyiz di mi? 

CA 


Bize dizi izleme keyfini 
yaşattığınız için binlerce 
teşekkür ediyorum. Diziler, 
filmler hepsi çok güzel; bu 
güzel yayınları bize kim 
hazırlıyor? Kim bu güzel 
insanlar? 

AYFER GÖKÇE 


Önce, biz de size teşekkür 
edelim. Bu yayınların 
arkasında kalabalık bir 
güzel insan topluluğu var. 
Karar aşamasında ise dört 
kişilik güzel bir kadro var. 
En güzelimiz, Görkem 

Yaşayan sıkı bir dizi 
#akipçisidir. Dizilerin VHS 
kopyalaryla dolaşır, vakit 
buldukça izleme yaparız, 
seçtiklerimizi bir başka 
güzele, Pınar Rayon'a 
havale ederiz. Pınar Rayon 
dış alımlar sorumlusu ve 
elinden hiçbir dizi ya da 
film kurtulamaz. Filin 
seçimlerinin arkasında 
güzeller güzeli Sevin Okyay, 
planlamasında da Ali 
Öztürk var. 

GA. 


Geçtiğimiz günlerde 
büyükannem entresan bir soru 
yöneltti. 70 yaşında bir bayan 
olmasına rağmen logonuzdaki 
çentik dikkatini çekmiş ve 
anlamını bir türlü çözemeyince 
de sinirlenmiş kendi kendine... 
Eğer logonuzdaki çentiğin 
anlamını bildirebilirseniz 
kendisini ve doğal olarak tüm 
aileyi önemli bir sorundan 
kurtarmış olacaksınız. 
ALPTEKIN GÜNDÜZ 


O çentik tavuskuşunun gagası. 
Altı renkli şey de onun 
kuyruğu. NBC grubunun 
beyneliminel logosu bu 
modernize tavuskuşu. 
Güzel mi?.. bizce güzel! 

G.Y. 


Merhaba CNBC-e, sizinle ilk 
defa dört yıl önce Bursa'da 
üniversite yıllarımda tanıştım. 
Ardından Mersin'de tekrar 
karşılaştık ve her zaman 
olduğu gibi benim en çok 
sevdiğim TV kanalısınız. Hatta 
hayatımın günlük temposunu 
size, Boomtown'a ve 24'e göre 
yönlendiriyorum. 

ZEYNEP YILDIRIM 


Sevgili Zeynep Yıldırım 
Türkiye'nin çeşitli ilerinde 
sizinle karşılaşmak bizi de 
memnun etti. Umarım farklı 
coğrafyalarda uzun süre devamı 
eder bu beraberliğimiz. 

GUY 


Vardiyalı çalışmam dolayısıyla 
müptelası olduğum 24 isimli 
dizinin tekrarlarını saat 04.00 
sıralarında izleyebiliyordum. 
Ancak bu akşam yayın 
akışınıza baktım ve kelimenin 


tam anlamıyla yıkıldım. Çünkü 
Pazar günü ve gecesi çalışıyor 
olmamın tek tesellisi eve 
gittiğimde 24'ün tekrarını 
izleyebiliyor olmaktı. 
Bilemiyorum, tek bir tanecik 
izleyicinizin talebi durumu ne 
kadar değiştirebilir; ama dizinin 
tekrar saati eski haline 
getirilebilirse ne kadar mutlu 
olacağımı tahmin bile 
edemezsiniz. 

ASLI CANDEMIR 


“Bir tanecik izleyicimiz için 
bile elimizden geleni yabmaya 
çalışıyoruz ama bu kadar 
oluyor işte. 24'ün bahar 
aylarında, başka bir gün ve 
saatte tekrarı olacak; yine 
kaçırmayın. 


6. 


Filmlerin yayın saatleri 
konusunda size eleştiride ve 
naçizane öneride bulunmak 
istiyorum. Türkiye'de insanların 
çalışma hayatında, özellikle 
ulaşımda neler çektiğini siz de 
bir çalışan olarak gayet iyi 
bilirsiniz. İşten geldikten sonra 


TV'nin karşısına geçtiğimizde 
film konusunda tek tercih 
ettiğimiz kanal CNBC-e oluyor. 
Ancak sinema saatiniz 21.00 
iken bunu 22.00'ye 
çekmenizden dolayı filmlerinizi 
günün verdiği yorgunluğun ve 
kış psikolojisinin etkisiyle 
uyuklayarak seyrediyoruz. 
Bazen de bitiremiyoruz. Bu 
nedenle sizden ricam, film 
saatlerinizi yine eskisi gibi 
21.00'e almanız. 

UĞUR GÖKTAN 


Sinemada 21:30 filmini 
izleseniz, eve dönüp yatmak 
01:00'i buluyor. Oysa CNBC-e 
filmleri 00:30 gibi bitiyor. Yani 
evde izlenen filmin 22:00'de 
başlaması o kadar da acayip 
olmuyor. Üstelik ulaşım vb. 


sorunlar yaşanmadan sizin de 


belirttiğiniz nedenlerle, rahat 
rahat yemeği filan halledip 
film için ekran karşısına 
geçmek daha güzel değil mi? 
En kötüsü, Supradyn ve Cola 
Var... 


G.Y. 
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DÜNYA SINEMASININ EN ŞAŞIRTICI, EN ÇARPICI YÖNETMENLERİNDEN 
LYNCH, AYNI ZAMANDA AVANGARD OLAN İLE POPÜLER OLAN ARASINDAKİ 
İNCE ÇİZGİDE DENGESİNİ KAYBETMEDEN YÜRÜMESİYLE TANINIYOR 


Bütün düğmeleri ilikli beyaz bir gömlek, 


David küfürleri yazıyor ama telaffuz edemiyor; 
geniş alna dökülen hafiften kırlaş- i 


> “> e çünkü filmlerindeki şiddet, vahşet, kan don- 
i e X durucu kötülük onun hayatının değil, 
zihninin bir parçası. 

Lynch filmleri, yerlerin, insanların sa- 


mış kestane rengi saçlar, merak- 
la bakan yuvarlak gözler... 5 
David Lynch, filmlerin (> * 


| 
| 
| 
| 
deki orta Amerika kasaba- 


14 Ocak, Saat 22:00 


kin; parlak yüzeyini deşmesiyle ünlü: 


$ larının edepli, örnek delikan- 11 ğ E SAmerikan rüyası'nın somut simgesi gibi 
— lılarını andırıyor. Konuşması görünen temiz, güneşli kasabalar, beyaza 
< da sakin, kibar, adeta edebi. pe boyanmış bahçe parmaklıkları, eski güzel 
FA Ağzından küfür çıkmıyor. Biye evler, kenarlarında ağaçların sıralandığı so- 

Velveın “kötü'sü Dennis Hop- kaklar... Çocukluğunun kenti, ormanlarla 


per'a göre-filmde sıkça geçen 
ağırca bir küfrü ağzına ala- 


çevrili Missoula gibi. Sonra, bu parıltılı 
yüzeyin altında bir esrar, bir 
mayıp, “O kelimeyi kötülük fokurdamaya 
söyler misin?” 
dermiş. 


başlar. o Örneğin 
Blue Velvet'ta 


Jeffrey'nin tarlada bulduğu, karınca bürümüş kesik 
kulak... Tıpkı Lynch'in çocukluğunda, ulu ağaçları 
sardığını keşfettiği kırmızı karıncalar gibi. “Bir bakıyorsunuz, güzeller güzeli bir dünya; ama altına 
gözatınca, her yerde kırmızı karıncalar kaynıyor.” 
Lynch usulü bir Amerikan rüyası; ama kulağın ona 
göre başka bir anlamı da var. Kulak, bir açıklık. 
Meçhul, muazzam bir yere giden bir tünel. 


MASAL GİBİ BİR ÇOCUKLUK 

David Keith Lynch 20 Ocak 1946'da Montana'nın Missoula kentinde doğdu. Orman dairesin- 
de çalışan babasının işi nedeniyle çok dolaştılar; yine de masal gibi bir çocukluk geçirdi. Hatta her şey 
o kadar sakinmiş ki, biraz karışıklık çıksa diye içi 
gidermiş. Hayatının ilk gerçek mutluluğunu, komşularından birinin ressam olduğunu duyunca yaşadı. O zamana kadar sadece çocukların resim yaptığını sanıyordu. Bu hevesle resme dört elle sarıldı, 
eğitimini gördü. Hâlâ da yapıyor, sergiler açıyor. 

Dünya sinemasının en şaşırtıcı yönetmenlerinden 
Lynch, aynı zamanda avangard olan ile popüler 
olan arasındaki ince çizgide dengesini kaybetmeden 
yürümesiyle tanınıyor. Bir yanda ticari filmlere alışmış gişe seyircilerinin kavramakta güçlük çektiği 
filmler, öte yanda Twin Peaks dizisi gibi, pervasızca 
pembe dizilerin çizgisini izleyen işler; ama Eraserhead'den bu yana, yaptığı her şey bir “Lynch filmi”. 


HERKESİN GÖZDESİ 

Dune'da ve sonra da Blue Velve?'ta onun yapımcılığını üstlenen Dino De Laurentiis'e göre, o Amerikalı yönetmenler arasında ender bir kuş, bir “auteur'. Tam kontrole sahip olmak ister; hem yazar 
hem yönetir, her şeyden sorumlu olmayı şart koşar. 
Filmin tamamı onun hayalgücünün eseridir. De Laurentiis, “Bu yönden, geçmişte birlikte çalıştığım 
büyük yönetmenlere benzer” diyor. Mesela, Fellini 
ve Antonioni. Elephant Man'in yapımcısı Mel Brooks'a göre, Lynch, normalle sıradışını birleştirmiş 
biri, “Mars'tan gelmiş James Stewart”. 

Oyuncuları ise, onun kendileri üzerinde sakinleştirici bir etkisi olduğunu söylüyorlar. Sete öyle iyi 
bir hava hakim olurmuş ki, insan kendini Disney 
filmi yapıyor sanırmış. Tamamlanan filmi izleyince 
de, kendi yaptıklarından bu filmin nasıl çıktığına 
şaşıp kalırlarmış. Şaşacak ne var? Ne de olsa, her 
şey Lynch'in zihninden çıkıyor. 


Sevin Okyay 


David Lynch, 
Amerikan  Rüyası'nın. pırıltısı altındaki vahşeti 
deşiyor. Film, 
yönetmenin al 
ter-egosu sayılabilecek temiz 
yüzlü Kyle Mac- 
Lachlan'ın oynadiği - Jeffrey'in, 
babası kalp krizi 
geçirince kırda bir tabloyu andıran kasabasına 
dönmesiyle başlıyor. 

Jeffrey, evinin yakınlarındaki bir tarlada dolaşırken, kopmuş bir insan kulağı bulup polise götürür. Onların ilgilenmeyişi merakını uyandırır. 
Böylece, Lynch'in bir 'açıklık”, bir 'kapı' olduğunu söylediği kulak vasıtasıyla, bu 'şirin' kasabanın yüzeyini eşip, altında yatan sadomazohistik şiddet, yozlaşma, uyuşturucu iptilası ve 
sapkınlıkla tanışırız. 

Dennis Hopper, şarkıcı Dorothy'ye (Isabella 
Rossellini) garip bir tutkuyla baglı, ona işkence 
eden eter bağımlısı Frank'te, muhteşem bir 
performans sunuyor 

David Lynch, filmin oyuncu kadrosunu saptarken, Dennis Hopper onu aramış, “David” demiş, “Frank rolünü mutlaka bana vermek Z0- 
rundasın, çünkü ben Frank'im”. Herhalde Hopper da yönetmeni gibi kendi ruhunun derinliklerine inmeye niyetlenmişti; ama Lynch'in ödü 
patlamış. 


Gizle Hera Lralillire e Sianbrkler Ko» sellürei 
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ÇİZGİ ROMAN DÜNYASININ BAŞYAPITLARINDAN ASTERİKS, OCAK AYI BOYUNCA, 
SALI GÜNLERİ SAAT 22.00'DE HALİT KIVANÇ'IN UNUTULMAZ ÇEVİRİSİYLE 
CNBC-e'DE OLACAK. ASTERİKS, HOPDEDİKS, HOKUSPOKUS, ŞEF TOPTORİKS, 
KAKAFONİKS VE DİĞERLERİYLE BULUŞMAYA HAZIR MISINIZ? 


Çizgi roman denilince akla gelen ilk isimlerden — ları anımsanırsa Zagor kadar dünyevi bir kahra- 
biri Asteriks, şüphesiz. Kısacık boyu, pos bıyıkları, o man. Hele bir de Halit Kıvanç'ın o eşsiz çevirisiyle 
mangal gibi yüreği, bükülmeyen bileği ve yanından o okuma şansı bulabilirseniz, değmeyin keyfinize. 
hiç ayrılmayan minik köpeği Ideefixe ile çizgi alemin en sevilen karakterlerinden biridir Galyalı. KÜÇÜK DEV ADAM: ASTERIKS 

Sahi, onu okumayan, okuyup da sevmeyen, sıkıcı bulan ya da zeka dolu esprilerine dudak 
büken biri var mıdır acaba? Hiç sanmıyoruz. O Superman, Spiderman, Batman gi- 


Asteriks'in çok basit bir kurgusu var aslında. Küçük bir Galya (bugünkü Fran- 


sa'nın o zamanki adı) köyü tüm dünya- 


yı korkudan titreten yüce Roma İmparatoru Sezar'ın tüm çabalarına karşın teslim olmamaktadır. Bu direnişin sembol 
kahramanı olan Asteriks de her seferinde dolaylı ya da direkt bir şekilde Sezar'a 
meydan Oo okuyarak 


bi doğaüstü güçlere sahip fantastik kahramanların; Zagor, Mister No, 
Martin Mystere gibi daha dünyevi kişiliklerin ya da Conan, Karaoğlan, Rahan 
gibi geçmiş zaman- 
onu alt etmektedir. 

Tabii Hopdediks'i 


lara ait tarihi xd 
kahramanların 
farklı özellikle- 


riyle sevildiği 


| de unutmamak la- 

( zım. Zaman zaman 

çizgi roman rejim Oo yapmaya 

dünyasının en kalkışıp kilo verayrıksı — tipidir meye Oo çabalayan; 

belki de. 3 ama en sonunda ya- 

DeveGücülazıHızı ban domuzlarını birer iki- 
Şerbeti sayesinde ne- iZ, >) şer götüren Hopdediks... 

O Hopdediks ki küçük 

5 yaşta DeveGücüTazıHızı 

Şerbeti Oo kazanına 

düştüğü için bir ne- 


redeyse Superman kadar güçlü ve hızlı; yaşadığı zaman göz önüne alınırsa neredeyse Conan kadar tarihi ve büyük bir keyifle okunan konuşma balon- 


d 


vi “müze gezisinde 
radyoaktif örümce- 


8 


gin ısırması sonucu mutasyona uğrayan Spiderman? 
misali sonsuza kadar şerbetlenmiş bir kahraman. 
Her macerada da Hokuspokus'un imal ettiği, o çok 
sevdiği ama gereksinimi olmadığı için uzak tutuldugu şerbete bir türlü kavuşamamanın acısını yaşıyor. 
Acısını sırtında taşıdığı koca koca taşlara dökmektedir sevimli şişman, bir de elinin tersiyle bile onlarcasını hacamat ettiği Romalı askerlere. 
Romalılarınki de ayrı bir dert. Sen git tüm Avrupa'yı ez, sonra gel şu küçücük köyde yaşayan şu 
ufacık adamın hakkından geleme. Sen koca Sezar, 
yeri geldiğinde Cleopatra'ya bile sözünü geçir (tabii 


o da kolay değil, kabul), Şef Toptoriks'in, köyünü 
ele geçireme! Va 
pa p 


Sadece onlar mı? Akdeniz'i karış karış haraca kesen korsanlar, Olimpiyat oyunlarında rakip tanımayan Yunanlı sporcular, İspanya'nın matadorlar- 
la kapışan azgın boğaları, köyün büyücüsü Hokuspokus'u kaçıran Germen Gothları da aynı kaderi 
paylaşıyorlar Romalılarla: Hep hüsran, hep yenilgi. 
Elbette tüm bunların tek istisnası, dillere destan 
berbat sesiyle herkesi sindirmeyi beceren köyün 
müzisyeni Kakafoniks'i unutmamak gerek. Onun 
hakkından Asteriks bile gelemiyor çoğu zaman. 

Salı akşamları, Ocak'ta CNBC-e ekranının en 
renkli akşamları olacak kuşkusuz. 1977'deki ölümüne kadar Uderzo ile birlikte serinin iki yaratıcısından biri olan Rene Goscinny'nin önderliğinde 
kotarılan Asteriks'in çizgi sinema maceraları küçük 
büyük tüm izleyicilere eğlenceli saatler yaşatacak. 

Emrah Kolukısa 
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Yönetmen: Alfred Sole 

Oyuncular: Linda G. Miller, Mildred Clinton, 
Paula Sheppard, Niles McMaster. 

Yapım Yılı: 1976 Süresi:108 


Yönetmen: Roger Corman 
Oyuncular: Boris Karloff, Jack 
Nicholson, Sandra Knight. 

Yapım Yılı: 1963, Süre: 79 Dakika 


Yönetmen: Michael Winner 

Oyuncular: Marlon Brando, Stephanie 
Beacham, Thora Hird, Harry Andrews. 
Yapım Yılı: 1971 Süresi: 92 Dakika 


| NE 


Yönetmen: Francis Ford Coppola 
Oyuncular: Patrick Magee, Ethne Dunn, 
Luana Anders, Mary Mitchell, Peter Reed. 
Yapım Yılı: 1964, Süre: 75 Dakika 


Yönetmen: Peter Markle 

Oyuncular: Gene Hackman, Danny Glover, 
Jerry Reed, David Marshall Grant. 

Yapım Yılı: 1988 Süresi:112 


CNEC-e 


www.cnbce.com 


ÇIRMAYIN 


KA 


Federico Fellini, Fellini Satyricon (1969) ve Fellini's Roma (1972) filmleri ile bu ay CNBC-e ekranında Ustalara Saygı Kuşağı'na konuk oluyor. 

Gaius Petronius'un aynı adlı oyununun bir bölümüne dayanan Safyricon, bir uyarlamadan çok, özgün eserin temaları üzerine özgür bir fantezi sergisi. Zevk düşkünlüğü ve iktidar sarhoşluğunun mekânı olan antik dönem Roması atmosferinde Fellini sinemasını oluşturan garip tiplemeler ve olaylar, 
düşsel, marazi ve en uç üslupla dile getiriliyor. Film, 


İmparator Neron'un sarayındaki ilişkilerin ekseninde Roma'dan çok Roma'nın perde arkasını anlatıyor. Hicivsel, gerçeküstücü ve erotik ögelerle örülmüş Satyricon, Pasolini'ye adeta bir saygı duruşu. 
Fellini”s Roma filminde ise yönetmen, aşk, tiksinti ve kötümserlikle bağlandığı Roma'yı geçit töreni 


“PARTİLERİ, BAYRAMLARI, GÖRÜŞMELERİ, YUVARLAK MASALARI, 
İMZA TALEPLERİNİ, SEYAHAT ETMEYİ, SIRAYA GİRMEYİ, SANDALLARI, 
TRANSİSTÖRLÜ RADYOYU... SEVMEM” 


yaparmışcasına görsel bir şölene dönüştürüyor. Bu 
şölende Fellini'nin kente karşı hissettikleri kaosa 
dönüşür. Dramatik bir bütünlük gözetmeden çekilen filmde Anna Magnani'nin incelikli oyunculuk 
performansı da gücünü hissettiriyor. Film çekildiği 
sıralarda hasta olan Anna Magnani bir yıl sonra 
hayata veda edecekti. Bu dev oyuncunun göründüğü son kareleriyle Fellini nin Roma'sı bir başka anlam kazanıyor. 


SİNEMAYA ROMA'DA BAŞLADI 
Federico Fellini 1920'de Rimini'de doğdu. Rahiplerin yönettiği yatılı bir ilkokulda okurken 10 
yaşında kaçarak bir sirke katıldı. Kasabalarda dolaşarak geçen ilkgençlik yıllarının ardından Floransaya taşınarak üniversiteye kaydoldu. Derslere devam etmeyip, bir mizah dergisinde karikatürler çizmeye, yazılar yazmaya başladı. 1939'da Roma'ya 
giden Fellini senaryo çalışmaları yaparken, bir yandan da radyo skeçleri yazıyordu. 2. Dünya Savaşı 
sırasında bir tiyatro kumpanyası ile tüm İtalya'yı 
dolaştı. 1943te oyuncu Giulietta Messina ile evlenen Fellini, aynı yıl aradığı fırsatları buldu. Roberto Rossellini ile Roya, Ciğfa Aperta-Roma, Açık 
Şehir ve Paisa'nın senaryoları üzerine birlikte çalıştı. Alberto Lattuada ve Pietro Germi ile de senaryo 
çalışmaları yaptı. 
1950'de Lattuada ile ortaklaşa çektikleri Lxci 
del Varietâ-Varyete Işıkları ile yönetmenliğe ilk 
adımını attı. Yönetmenliğe 1952'de çektiği La 
Scecicco Bianco-Beyaz Şeyh ile başladığını 
söylemek daha doğru olur; ama adını asıl duyuran 1959'te çektiği otobiyografik filmi 7 
Vitellino-Aylaklar oldu. Bu filmin başarısının 
ardından, hem kendi ününü pekiştiren, hem 
de eşi Giulietta Messina”yı yıldızlaştıran La 


KAÇIRMAYIN 


Sirada-Sonsuz Sokaklar'ı (1954) çekmesi için 
ona daha büyük kaynaklar sağlandı ve En İyi 
Yabancı Film Oscarı'nı kazandı. 
Yönetmen, La Nofti di Cabiria-Cabiria'nın 
Geceleri'nde Katolik değerler üzerine yargılarını sergiledi. Film protesto seslerinden 
ve sansürün makasından nasibini 
almasına rağmen Fellini ikinci 
kez En İyi Yabancı Film Oscarı'nı kazandı. 60'lı yıllarda 
uluslararası çapta hem ticari 
hem de eleştirel açıdan bü- 7 
yük başarılar sağlayan, COME AND SEA 


Cannes'da Altın Palmiye yi 19 Ocak, Saat 22.00 
kazandığı La Dolce Vita-Tat- 


lı Hayat ve Oito e Mezzo-Sekiz Buçuk gibi filmler üretti. 
Sinema kariyeri boyunca 
Fellini, dört kez En İyi Yabancı 
Film Oscarı ve ölümünden 
(1993) kısa bir süre önce de Yaşamboyu Başarı Oscarı ile onurlandırıldı. Fellini Fellini'yi Anlatıyor adlı kitapta (Afa Sinema-1989) MIDNIĞHT COWBOY 
yer alan söyleşide Fellini hayatında neleri sev- 22 Ocak, Saat 22.00 
mediğini şöyle sıralıyor: 


FELLINVNİN SEVMEDİKLERİ 

“Partileri, bayramları, işkembeleri, görüşmeleri, yuvarlak masaları, imza taleplerini, sümüklüböcekleri, seyahat etmeyi, sıraya girmeyi, dağı, sandalları, transistörlü radyoyu, lokantalardaki müziği, genelde müzik dinlemeyi, 
garip hikayeleri, futbol seyircilerini, baleyi, 
Noel süslemelerini, gorgonzola peynirini, ödül 
verilmesini, istridyeleri, Brecht'ten söz edilmesini, resmi yemekleri, birisinin şerefine kadeh 
kaldırmayı, nutukları, davet edilmeyi, Humphrey Bogart'ı, resim sergilerine davet edilmiş olmayı, genel provaları, elyazmalarını, çayı, hav- 


Zİ 
yarı, özdeyişleri, gerçek insanı, gençlerin film- DUSTIN HO p 


lerini, ateşli çalışmayı, soruları, Pirandello'yu, M NIG T , 


güzel manzaraları, para yardımını, siyasal-psikolojik ve tarihsel filmleri, kepenksiz pencere- 


leri, ketçabı, bağlanmayı ve bağlanmamayı ül 
sevmem.” : 


Suha Çalkıvik 


AYLIK FİLM AKI 


www.enbes.com 


DÜNYA SİNEMASI 
> Di 


MADEMOISELLE (5 Ocak) 
Yönetmen: Philippe Lioret 
Oyuncular: Sandrine Bonnaire, 
Jacgues Gamblin, Isabelle 
Candelier, Zinedine Soualem. 


LE MESSİE (12 Ocak) 
Yönetmen: William Klein 
Oyuncular: Daniel Edinger, 
Sebastian Gutierrez 


COME AND SEE (19 Ocak) 
Yönetmen: Elem Klimov 
Oyuncular: Alexei Kravchenko, 
Olga Mironova, Lubomiras 
Lauciavicus. 


THE MAN WHO FELL 
TO EARTH (26 Ocak) 
Yönetmen: Nicolas Roeg 
Oyuncular: David Bowie, 
Candy Clark, Rip Torn. 


Si 


e» ağ 


ASTERİKS / Rene Goscinny ve Albert Uderzo'nun yarattığı çizgi roman 


garşamba 22:00 perşembe 22:00 
GİŞE FİLMLERİ 


GALYALI ASTERİKS (6 Ocak) 
Yönetmen: Rene Goscinny 
Seslendirenler: Roger Carel, 
Pierre Tornade. 


ASTERİKS VE KLEOPATRA 
(13 Ocak) 

Yönetmen: Rene Goscinny 
Seslendirenler: Roger Carel, 
Pierre Tornade.. 


ASTERİKS VE 12 GÖREV 
(20 Ocak) 

Yönetmen: Rene Goscinny 
Seslendirenler: Roger Carel, 
Jacgues Morel, Pierre 
Tornade. 


ASTERİKS SEZAR'A KARŞI 
(27 Ocak) 

Yönetmen: Rene Goscinny 
Seslendirenler: Roger Carel, 


Pierre Tornade, Sege Savvion. 


ve kN 


dizisi Asteriks, Ocak ayı boyunca Komedi Filmleri Kuşağı'nda. 
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WE STILL KILL 
THE OLD WAY (7 Ocak) 


Yönetmen: Elio Petri 
Oyuncular: Gian Maria 
Volonte, Irene Papas, Gabriele 
Ferzetti, Salvo Randone. 


BLUE VELVET (14 Ocak) 
Yönetmen: David Lynch 
Oyuncular: Kyle MacLachlan, 
Isabella Rossellini, Dennis 
Hopper, Laura dem. 


FELLINI SATYRICON (21 Ocak) 
Yönetmen: Federico Fellini 
Oyuncular: Martin Potter, 
Hiram Keller, Max Born. 


FELLIN”S ROMA (28 Ocak) 
Yönetmen: Federico Fellini 
Oyuncular: Peter Gonzales, 
Marne Maitland, Federico 
Fellini. 


COME AND SEE / İkinci Dünya 
Savaşı'nı Rus cephesinden anlatan 
ender filmlerden biri. 


er 
THE WHALES OF AUGUST 
(1 Ocak) 
Yönetmen: Lindsay Anderson 
Oyuncular: Bette Davis, Lilian 
Gish, Vincent Price. 


A DRY WHITE SEASON 

(8 Ocak) 

Yönetmen: Euzhan Palcy 
Oyuncular: Donald Sutherland, 
Susan Sarandon, M. Brando. 


MIDNIGHT COWBOY (15 Ocak) 
Yönetmen: John Schlesinger 
Oyuncular: Dustin Hoffman, 
Jon Voight, Sylvia Miles. 


CYRANO DE BERGERAC 
(22 Ocak) 

Yönetmen: J. Paul Rappenau 
Oyuncular: Gerard Depardieu, 
Anne Brochet, Vincent Perez. 


STILL OF THE NİGHT (29 Ocaki 
Yönetmen: Robert Benton 
Oyuncular: Roy Scheider, 
Meryl Streep, Jessica Tandy. 


4 MIDNIGAT 
ÇOWBOY 
eğ Uç Oskar 


ödüllü bir 
modern 
zamanlar 
klasiği. 


MACERA 


HORS LA VIE (2 Ocak) 
Yönetmen: Maroun Bagdadi 
Oyuncular: Hyppolite Girardot, 
Habib Hammond. 


SCORPIO (9 Ocak) 

Yönetmen: Michael Winner 
Oyuncular: Burt Lancaster, 
Alain Delon, Paul Scofield. 


CUTTER'S WAY (16 Ocak) 
Yönetmen: Ivan Passer 
Oyuncular: Jeff Bridges, John 
Heard, Lisa Eichhorm. 


ATTENTION, LES ENFANTS 
REGARDENT (23 Ocak) 
Yönetmen: Serge Leroy 
Oyuncular: Alain Delon, 
Sophie Renoir. 


TOPKAPI (30 Ocak) 
Yönetmen: Jules Dassin 
Oyuncular: Melina Mercouri, 
Peter Ustinov. 


çekilmiş kusursuz bir 
soygun hikayesi. 


LE HAREM DE MADAME 


TOPKAPI / İstanbul'un 
tanıdık mekanlarında 


d > 


OSMANE (3 Ocak) 
Yönetmen: Nadir Mokneche 
Oyuncular: Carmen Maura, 
Nadia Kaci. 


HEY BABE! (10 Ocak) 
Yönetmen: Rafal Zielinski 
Oyuncular: Buddy Hackett, 
Yasmine Bleeth, Vlasta Vrana. 


ELAMOR BRUJO (17 Ocak) 
Yönetmen: Carlos Saura 
Oyuncular: Antonio Gades, 
Cristina Hoyos, Laura Del Sol. 


THE PEREZ FAMILY (24 Ocak) 
Yönetmen: Mira Nair 
Oyuncular: Marisa Tomei, 
Alfred Molina, Anjelica 
Huston, Chazz Palminteri. 


BABETTE'S FEAST (31 Ocak) 
Yönetmen: Nadir Mokneche 
Oyuncular: Carmen Maura, 
Nadia Kaci. 


KHARTOUM 
1880'li 
yıllarda geçen 
tarihi filmde 
Charlton 
Heston ve 
Laurence 
Olivier 
başrollerde. £ 


KHARTOUM (3 Ocak) 
Yönetmen: Basil Dearden 
Oyuncular: Charlton Heston, 
Laurence Olivier. 


POSTCARDS FROM 
THE EDGE (10 Ocak) 
Yönetmen: Mike Nichols 
Oyuncular: Meryl Streep, 
Gene Hackman. 


THE SERVANT (17 Ocak) 
Yönetmen: Joseph Losey 
Oyuncular: Dirk Bogarde, 
Sarah Miles, James Fox. 


THE KING OF MARVIN 
(24 Ocak) 

Yönetmen: Bob Rafelson 
Oyuncular: Jack Nicholson, 
Bruce Dern, Ellen Burstyn. 


A BUCKET OF BLOOD 

(81 Ocak) 

Yönetmen: Roger Corman 
Oyuncular: Barboura Morris, 
Anthony Carbone. 


CUTTER'S WAY / Newton Thornburg'un Cutter And 
Bone adlı romanından yapılmış bir uyarlama. 


ALICE, SWEET ALICE 
(3 Ocak) 

Yönetmen: Alfred Sole 
Oyuncular: Linda G. Miller, 
Mildred Clinton. 


THE TERROR (10 Ocak) 
Yönetmen: Roger Corman 
Oyuncular: Boris Karloff, Jack 
Nicholson, Sandra Knight. 


THE NIGHTCOMERS 

(17 Ocak) 

Yönetmen: Michael Winner 
Oyuncular: Marlon Brando, 
Stephanie Beacham. 


DEMENTİA 13 (24 Ocak) 
Yönetmen: Francis'F. Coppola 
Oyuncular: Patrick Magee, 
Ethne Dunn, Luana Anders. 


BAT 21 (31 Ocak) 
Yönetmen: Peter Markle 
Oyuncular: Gene Hackman, 
Danny Glover, Jerry Reed. 


POSTCARDS FROM THE EDGE 
Uyuşturucu bağımlısı ünlü bir oyuncunun 
yaşamını Meryl Streep yorumluyor. 
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SANDRNNE BONNARE 


Mademoiselle Yönetmen: Philippe Lioret 


her pazartesi 22:00 


JACÇUES GAMELIN 


sam e PİRUPPE UORET 


— Rip Torni 


Oyuncular: Sandrine Bonnaire, Jacgues Gamblin, Isabelle Candelier. 


Yapım Yılı: 2001 


Günümüz Fransız sinemasının en 


Süresi: 73 Dakika 


önemli kadın oyuncularından Sandrine Bonnaire'in başrollerinden birini 
üstlendiği Mademoiselle, fazla ortak 
noktaları olmasa da karşı konulmaz 
bir aşka düşen iki* kişinin öyküsünü 
anlatıyor. Pierre büyük davetlerde ya 


Yönetmen: William Klein 


Oyuncular: Daniel Edinger, Sebastian Gutierrez 


Yapım Yılı: 1999 Oo Süresi: 90 Dakika 


Belgesel filmlerin usta yönetmeni William Klein'ın imzasını taşıyan film ünlü besteci Handel'in ölümsüz eseri 
Messiah üzerine ilginç bir müzikal 
belgesel. Geri planda müziği tutan 
Klein bir yandan da Las Vegas, New 
York, Los Angeles, Houston, Detroit, 


Yönetmen: Elem Klimov 


da toplantılarda sıradışı komedi şovlarıyla ilgi toplayan bir ekibin üyesidir. Yine bir gece büyükçe bir yemek 
davetinde arkadaşlarıyla garson kılığına girerek çeşitli sakarlıklarıyla herkesi güldüren Pierre, davetteki kadınlar- 
dan birinin ilgisini çeker. 


Moskova gibi kentlerde ve Fransa, İspanya gibi ülkelerde Hıristiyanlığın izlerini takip ediyor. 

Hıristiyanlığın 20. yüzyıldaki algılanmalarına ironik bir bakış getiren Le 
Messie, belgesel türünden keyif alanlar için iyi bir fırsat. 


Oyuncular: Alexei Kravchenko, Olga Mironova, Lubomiras Lauciavicus. 


Yapım Yılı: 1985 Oo Süresi: 138 Dakika 

Kısa bir süre önce, 26 Ekim 2003'te 
yaşamını yitiren Rus yönetmen Elem 
Klimov'un unutulmaz filmi ülkemizde 
de gösterilmiş ve büyük bir beğeni 
toplamıştı. Savaşın tüm dehşetini gözler önüne seren film Ales Adamovitch'in 2. Dünya Savaşı sırasında ya- 


Yönetmen: Nicolas Roeg 


şadığı olaylar temel alınarak gerçekleştirilmiş. Nazi birliklerinin 600'den 
fazla köyü ateşe verdiği Belarus'ta yaşanan olayları 13 yaşında bir çocuğun 
gözlerinden aktaran Come and See, 2. 
Dünya Savaşı'nı Rus cephesinden anlatan az sayıda filmden biri. 


Oyuncular: David Bowie, Candy Clark, Rip Torn, Buck Henry. 


Yapım Yılı: 1976 Oo Süresi: 133 Dakika 

Kült filmlere imza atan Londra dogumlu Nicolas Roeg 1976 yılında bir 
başka kült yapım daha gerçekleştirdi: 
The Man Who Fell The Earth. Susuzluk yüzünden yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıya kalan gezegenini kurtarmak için dünyaya gelen ve su rezervle- 


rini nakletmenin yollarını arayan 
Newton filmin baş karakteri. İnsan 
görünümüne bürünerek engin teknolojik bilgisini kullanan Newton çok 
zengin olur ve bir yıldız statüsüne 
yükselir. Gelişmeler bir süre sonra 
yetkilileri rahatsız edecektir. 


SANDRINE BONNA|RE 


Sandrine Bonnaire, daha çok karmaşık, hatta asi kadınları oynamasıyla tanınır. Küçük yaşta oyunculuğa merak sardı, 
on bir yaşında filmlerde oynamaya başladı. Derken, kızkardeşinin tanıştırdığı Maurice Pialat onu A Nos Amours'un 
başrolünde oynattı. *Aşkın yerine cinselliği koyan genç kız' 
performansıyla, Umut Veren Kadın Oyuncu dalında C&sar 
Ödülü aldı. İki yıl sonra da, Agn&s Varda'nın Sans toit ni 
loi'sındaki başına buyruk, antipatik kahramanla Cösar'larını 
ikiledi. Jacgues Rigvette, Claude Chabrol, Patrice Leconte 
ile çalıştı. Rivette'in Jandark'ı oldu, Chabrol'un, Patricia 
Highsmith uyarlaması gerilim filmi La Cörâmonie'de okuma 
yazma bilmeyen cahil hizmetçi tiplemesiyle Venedik'te ödüle 
layık bulundu. Mademoiselle'de onu, bir kapris uğruna evliliğini tehlikeye atan genç bir kadın olarak izleyeceğiz. 


DAVID BOWİE 


MÜZİK DÜNYASININ AYKIRI İSMİ, SİNEMADA DA FARKLI KARAKTERLER 
CANLANDIRDI; FAKAT BUNLARIN ARASINDA ONA EN YAKIŞANI 
'DÜNYAYA DÜŞEN ADAM'DI 


Çağdaş pop müziğin 'bukalemunu' David Bo- Zamanlama olarak da denk düşüyordu. David 
wie, resim çalışmaları ve Feathers grubuyla yapt- o Bowie (ya da David Robert Jones), birkaç başarıgı mim gösterilerinin yanına aktörlüğü de eklemiş sız girişimin ardından 1972'de, The Rise and Fall 
çok yönlü bir sanatçı. Sinemaya The Virgin Soldi- of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars alers'da (1969) küçük bir rolle başladı; 5 bümüyle nihayet şeytanın bacağını kır- 
ama asıl unutulmayan asker rolü, mıştı. “Glam rock” hareketinin yük- 
Nagisa Oshima'nın yönettiği Merry selişi başlamıştı; uzaydan gelen 
Christmas Mr. Lawrence'dedir. rock yıldızı kavramı, onu hem 
Bowie, Japon kampındaki sa- İngiltere, hem de ABD'de süvaş esiriydi, kamp kumandanı GN >. perstar haline getirdi. Hatta 
ise onun kadar ünlü bir baş- vi Gi i grubunun 1973 turnesi üze- 
ka müzisyen, Ryuichi Saka- # > ee rine bir belgesel bile yapıldı. 
moto. Arada, vampir (The —— Bundan üç yıl sonra ise, Ni- 
Hunger), Pontius Pilate (The colas Roeg, Bowie'ye henüz 
Last Temptation of Christ), —ag ikinci filminde, ilk başrolünü 
Andy Warhol (Basguiat), gulya- verdi: Dünyaya düşmüş, babaniler kralı (Labyrinih) da ol- şarılı bir sanayici ve pop yıldızı 
du, hatta sahnede Elephant olmuş; ama hep eve dönmeye 
Man/Fil Adam'ı da oynadı; ama çalışan bir uzaylı. Ziggy Stardust 
ona esas yaraşan rol, Nicolas Roeg'un 3 karakteri, yıllar sonra Todd Haynes'in 
The Man Who Fell To Earth / Dünyaya Dü- : filmi Velvet Goldmine'la da hayranlarına yeşen Adam'ındaki uzaylıdır. niden kendini hatırlattı. 


vi 
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a ASTERİKS SEZAR'A KARŞI 


GALYALI ASTERİKS 


Yönetmen: Rene Goscinny 


<< Yapım Yılı: 1967 Oo Süresi: 75 Dakika 


Rene Goscinny ve Albert Uderzo'nun 
milyonlarca çizgi roman tutkunu tarafından okunan Asteriks kitapları 60'lı 
yıllarda çizgi film olarak sinemaya aktarılmaya başlandı. Filmlerin de bir 
çoğunda yine Goscinny'nin imzası 
var, 1967'de animasyon olarak ger- 


ASTERİKS VE KLEOPATRA 


Yönetmen: Rene Goscinny 


çekleştirilen ilk film Galyalı Asteriks 
köyün sihirbazının yaptığı “DeveGücülazıHızı Şerbeti sayesinde olağanüstü güçlenen ufak tefek Asteriks ve 
onun en yakın arkadaşı Hopdediks'in 
Roma İmparatorluğu'na karşı gerçekleştirdiği direnişi anlatıyor. 


Seslendirenler: Roger Carel, Pierre Tornade, Micheline Dax. 


Yapım Yılı: 1968 Oo Süresi: 69 Dakika 

Asteriks bu kez güzelliği ve dillere desran burnuyla heybetli Roma İmparatoru Sezar'ı bile dize getirmeyi başarmış Cleopatra ile karşı karşıya. Sezar 
ve Cleopatra arasındaki bir iddia gereğince çok kısa zamanda bitirilmesi 
gereken bir malikâne inşaatı var ve bu 


ASTERİKS VE 12 GÖREV 


Yönetmen: Rene Goscinny 


Küçük Galya kasabasının ufak tefek; 
ama mangal yürekli kahramanı Âsteriks bir kez daha Roma İmparatoru 
Sezar'la karşı karşıya. Bu kez Sezar'ın 
belirlediği ve Asteriks'in yapması gereken her biri son derece zorlu 12 görev var. Eğer bu görevleri başarıyla ta- 


Yönetmen: Rene Goscinny 


inşaatın bir an önce tamamlanması 
için Cleopatra, Asteriks'e başvuruyor. 
Özel iksir sayesinde güçlenen Asteriks 
ve küçükken kazana düştüğü için iksirden içmesine izin verilmeyen arkadaşı Hopdediks, Mısır'a Cleopatra'ya 
yardım ermeye gidiyorlar. 


© Seslendirenler: Roger Carel, Jacgues Morel, Pierre Tornade. 
E Yapım Yılı: 1976 Oo Süresi: 78 Dakika 


mamlarsa Sezar bundan böyle Galya'yı ele geçirme çabalarına son verecek ve onları Tanrı düzeyine çıkaracak. Yok başaramazsa... Herkül'ün 
görevlerini temel alarak gerçekleştirilen Asteriks ve 12 Görev her zamanki 
gibi heyecan ve kahkaha dolu. 


Seslendirenler: Roger Carel, Pierre Tornade, Sege Sauvion. 


Yapım Yılı: 1967 Oo Süresi: 73 Dakika 

Asteriks ve ezeli rakibi Sezar bir kez 
daha kozlarını paylaşıyor. Tüm uğraşlarına rağmen dünya hükümdarı Sezar'ın bir türlü ele geçiremediği küçük 
Galya köyünün cesur yürekli kahramanı Asteriks'in yine bir görevi var. 
Macera bu kez Romalılar'ın esir aldı- 


ğı iki Galyalı'nın kurtarılması için düzenlenen bir operasyon olarak gelişecek. Asterix ve Hopdediks'in lejyonerlere katıldığı bu macerada kahramanlarımız önce Kuzey Afrika'ya, ardından da heyecan dolu bir final için Roma'ya gidiyorlar. 


GALYALILAR'I TANIYALIM 


ASTERİKS'İ KIZDIRMAYA GELMEZ... KIZINCA NE Mİ OLUR? SEZAR DAHİL 
HERHANGİ BİR ROMALI'YA SORUN, ASTERİKS'İN ADINI DUYUNCA ORADAN 


UZAKLAŞMADILARSA SİZE ANLATACAKLARDIR 


ASTERİKS 

Küçücük boyu sizi yanıltmasın. Bu küçük dev 
adam tüm maceraların asıl kahramanı. Cesaret 
ve akıl gerektiren her yerde ilk onu göreceksiniz. 
Ne zaman ortaya bir sorun çıksa ve çözüm yolu 
ne kadar tehlikeli olursa olsun akla gelen ilk kişi 
keskin zekası ile en karmaşık durumlarda bile çözümler üretebilen Asteriks oluyor. İnsanüstü güçlerini Hokuspokus'un hazırladığı sihirden alıyor. 


HOPDEDİKS 

Asteriks'in en yakın arkadaşı. Çocuklugunda geçirdiği bir kaza sonrasında 
tahmin edebileceğinizden çok daha 
büyük bir beden gücü kazanan Hopdediks, diğer yandan pek zeki biri 
sayılmaz. Şu hayatta en sevdiği şey 
yaban domuzudur... Mümkün olan en 
kısa sürede midesine indirmek için! 


HOKUSPOKUS 
Köyün saygıdeğer büyücüsü. Elinde altın orak, bir araya getirip kaynatarak elde 
ettiği sihirli ilaçlarıyla ünlüdür. En ünlü iksiri ise Asteriks'in kullandığı DeveGücüTazı- 
Hızı Şerbeti'dir. Asteriks ve Hopdediks'in 
çok uzaklarda savaştıkları anlarda en büyük silahları Hokuspokus tarafından hazırlanan bu iksirdir. 


TOPTORİKS 

Yenilmez Galyalılar'ın şefi. Majesteleri, cesur 
ve heyecanlı biri. Askerleri ona sonsuz saygı duyar, düşmanları ondan ölümüne korkar. Toptoriks 
bir gün sonra gökyüzünün kafasına düşeceğin- 
den korkar; tek korkusu da budur zaten. Neyse ki 
'bir gün sonra' hiç gelmez, uyandığı her gün 'bugündür. 


KAKAFONİKS 

Köyün müzisyeni. Her ne kadar köyde değeri 
tam olarak bilinmese de bütün köy onu kendilerinden biri olarak kabul etmiş durumda. Ah bir 
de Kakafoniks şarkı söylemese... Sezar 
dahil herkesin karşısında cesareti, 
zekası ve gücüyle harikalar yaratan Asteriks bile çaresiz 
kalır Kakafoniks şarkı 
söylemeye başladığında. 


“> 


ŞNEÇR her çarşamba 22:00 


- WE STILL KILL THE OLD WAY. 
Yönetmen: Elio Petri 


Oyuncular: Gian Maria Volonte, Irene Papas, Gabriele Ferzetti, Salvo Randone. 
a Yapım Yılı: 1967 Süresi: 90 Dakika 


/ Yalnız başına yaşayan bir öğretmen bir süre sonra korkunç bir şüphenin 
v4 olan Paolo'nun hayatı günün birinde opençesine düşer. Acaba Louisa da ci- 
en iyi arkadaşlarından ikisinin öldü- nayete ortak mıdır? Gian Maria Vorüldüğünü öğrenince alt üst olur. Da- lonte ve Irene Papas'ın başrollerini 


ha sonra kurbanların imzasız bir mek- o paylaştığı We S4W/ Kill The Old Way 
tup aldığını öğrenir. Ölen adamlardan siyah beyaz görüntüleri, şaşırtıcı se- 
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8 birinin dul karısına aşık olan Paolo naryosuyla özel bir film. 
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| Yönetmen: David Lynch 
Oyuncular: Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini, Dennis Hopper, Dean Stockweli. 

| Yapım Yılı: 1986 Oo Süresi: 115 Dakika 

Kabuslara yakışan atmosferi, David lere özgü tonu ve havasıyla, özellikle 
Lynch'in farklı öyküleme tekniğiyle de Dennis Hopper'ın canlandırdığı 


döneminin filmleri arasından ayrılan (o unutulmaz sosyopat tiplemesiyle hafı- 
Blue Velvet yer yer rahatsız edici, kimi o zalarda yer ediyor. Tabii Isabella Ros- 
zaman anlaşılması güç ama kesinlikle | sillini'nin canlandırdığı gece kulübü 
önemli bir yapım. Küçük bir Ameri- şarkıcısı Dorothy Vallens'ın söylediği 
kan kasabasında geçen film kara film- (Biye Velvet şarkısını da unutmadan. 
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SATY CON | Yönet Federico il 


| Oyuncular: Martin Potter, Hiram Keller, Max Born, Salvo Randone. 
: Yapım Yılı: 1969 Oo Süresi: 108 Dakika 


İtalyan sinemasının büyük ustası Fe- con'ın Antik Roma'sında yaşanan 
derico Fellinitnin Petronius'un anlatı- moral çöküntü ve kaosu 60'lı yılların 
larını temel alarak filme aktardığı oAvrupa'sında da gördüğünü söylemek 
Satyricon grotesk anlatımıyla ünlü yö- çok da abartı sayılmaz. 

netmenin en tuhaf filmlerinden biri. Eğer Fellini'nin lirik başyapıtını daha 


Antik Roma yaşamını kendine has üs- Önce görme fırsatınız olmadıysa bu 
> -lubuyla anlatan Fellini'nin, oSatyri- kez kaçırmamanızı öneririz. 


| 21 OCAK 


Yönetmen: Federico Fellini 
Oyuncular: Peter Gonzales, Marne Maitland, Federico Fellini. 
i Yapım Yılı: 1972 o Süresi: 113 Dakika 


İtalyan sinemasının en büyük isimle- değindiği film, şaşırtıcı sahneler ve 
rinden biri olan Federico Fellini'nin olağanüstü görüntülerle dolu. 

belgesel nitelikteki filmi Fellişi's Ro- Roma'yı bir insanmışcasına ele alıp 
ma için “biyografi” tanımlaması yap- film şeritleri üzerinde yeniden inşa 
mak hiç de yanlış olmaz. Usta sinema- eden Fellini, daha önceki başarıları La 
cının hem kentin tarihine hem de ken- o Dolce Vita ve &i2'tan sonra bir büyük 
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di özel tarihinde Roma'nın önemine filme daha imza atıyor. 
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ISABELLA 
ROSSELLİNİ g 


ABD'NİN MASUM PRENSESİNİ 
OCAK AYINDA, BU İMAJINI 
SARSAN DOROTHY VALLENS 
ROLÜYLE İZLEYECEĞİZ 


İsveç'in Garbo'dan sonra en büyük yıldızı Ingrid 
Bergman ile İtalyan yeni gerekçilik akımının öncüsü yönetmen Roberto Rossellini'nin kızı. Annesinin, başkasıyla evli olduğu halde ba- p 
basından hamile kalması ve kocasını terk edip Rossellini ile yaşaması 
Amerikalıların onu afaroz etmesine 
yol açmıştı. Isabella, kitaplara bile konu olan bu aşk sona erince, babasının 
yanında kaldı. İş hayatına çevirmenlik ve 
TV muhabirliğiyle başladı. 

Rossellini onu ilk kez 24 yaşındayken annesinin bir filminde, küçük bir rolde oynatmıştı. Oyunculuğu sevdi, TV dizilerinde oynadı, ardından film çevirdi. Sonra modelliği seçti. İlk eşi Martin Scorsese'den ayrıldıktan 
sonra, yeni sevgilisi Mikhail Barysnikov'la 
White Nights/ Beyaz Geceler'de rol aldı. 

Bu arada, Lancome ürünlerinin 'yüzü' olmuştu. ABD'nin masum prensesiydi; fakat Blue Velvet, 
bu masumiyet imajını tehlikeye attı. Blue Velvet, aynı zamanda onun David Lynch'le dört yıllık beraberliğinin başlangıcı oldu. Yönetmenin anlatmaktan 
pek hoşlandığı tanışma hikâyeleri hayli ilginç. David 
bir arkadaşıyla yemeğe gidiyor. Isabella da orada... 
“Bir süre ona bakıp durdum” diyor, “Derken, hey biliyor musun” dedim, “Sen Ingrid Bergman'ın kızı olabilirmişsin”. Arkadaşı, “Seni salak” diye araya giriyor. “Isabella zaten Ingrid Bergman'ın kızı.” 

Bu beraberliğin genç oyuncunun yemek yapma 
merakı yüzünden sona erdiği söyleniyor. David 
Lynch, evi saran yemek kokularına tahammül edemiyormuş. Isabella aşçılık yeteneğinin engellenmesine dayanamayıp evi terk etmiş. Oysa kendisi, “Beni David bıraktı” diyor ve ekliyor: “Kalbim kırıldı.” 


b." 


her perşembe 2200) 
CYRANO DE BERGERAC 


Yönetmen: Jean-Paul Rappenau 
Oyuncular: Gerard Depardieu, Anne Brochet, Vincent Perez, Jacgues Weber. 
Yapım Yılı: 1990 Oo Süresi: 136 Dakika 


www.cnbce.com 


Koca bir burun, şiirlerle, güzel sözlerle 
ifade bulan ince bir ruh, yüzlerce serseri- 
ye tek başına meydan okuyan akıl almaz 
bir cesaret ve güzeller güzeli Roxanne'e 


Karşınızda Cyrano de Bergerac. 

Edmond de Rostand'ın ölümsüz manzum tiyatro eserinden beyazperdeye aktarılan film gelmiş geçmiş en güzel aşk ve 


E FİLMLERİ 
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karşı gizli mi gizli bir aşk: 


THE WHALES OF AUGUST 


Mum. | Yönetmen: Lindsay Anderson 


Ml 
hiles Yapım Yılı: 1987 Oo Süresi: 82 Dakika 

d NİN The Whales Of August, beyazperdenin 
unutulmaz isimlerini bir araya getiren 
duygusal bir yapım. David Perry'nin 
oyunundan uyarlanan filmin merkezinde 
iki dul kız kardeş yer alıyor: Libby 


A DRY WHITE SEASON 


Yönetmen: Euzhan Palcy 


Yapım Yılı: 1989 Oo Süresi: 91 Dakika 

Önemli oyuncuların rol aldığı A Dry 
Wbite Season, ırkçılık karşıtı söylemiyle 
öne çıkan güçlü bir film. Siyah beyaz ayrımının büyük olaylara yol açtığı Güney 
Afrika'da geçen film, öğretmenlik yapan 


MIDNIGHT COWBOY 


Yönetmen: John Schlesinger 


Yapım Yılı: 1969 Oo Süresi: 108 Dakika 

İngiliz sinemacı John Schlesinger'ın 
ABD'de çektiği ilk film Miduight Cowboy, 1969'da En İyi Yönetmen dahil üç 
dalda Oscar kazanmıştı. İki marjinal karakterin hikayesini anlatan film Ratso ve 


STILL OF THE NIGHT 


Yönetmen: Robert Benton 


Yapım Yılı: 1982 Oo Süresi: 87 Dakika 

Hastalarından biri ölünce hiç beklemediği tehlikeli bir oyuna bulaşan bir psikolog ile onu bu tutku ve cinayetle bezeli 
oyuna çeken gizemli bir kadının gerilim 
yüklü öyküsü var karşımızda. Katil kim, 


Oyuncular: Dustin Hoffman, Jon Voight, Sylvia Miles, Barnard Hughes, Brenda Vaccaro. 


kahramanlık öykülerinden biri. 


Oyuncular: Bette Davis, Lilian Gish, Vincent Price, Ann Sothern, Harry Carey Jr. 


Strong ve Sarah Webber. 60 yıldır her 
yaz aynı yerde tatil yapan iki kardeş arasında bitmeyen bir çekişme vardır. Libby 
kör ve aksi bir kadınken, Sarah sağlıklı 
ve sıkıcılık derecesinde iyi niyetlidir. 


Oyuncular: Donald Sutherland, Janet Suzman, Jurgen Prochnow, Susan Sarandon, Marlon Brando. 


Ben Du Toit'nın evindeki bahçıvanın oğlunun polis tarafından tutuklanıp dövülmesiyle başlıyor. Önce polisin haklı sebepleri olabileceğine inanan Du Toit gerçeği sonradan öğreniyor. 


Joe karakterlerini canlandıran Dustin 
Hoffman ve Jon Voight'e yıldızlık kapılarını aralamıştı. İki “kayıp? karakterin 
çevresinde gelişen Midnight Cowboy sinema tarihine geçmiş bir yapım. 


Oyuncular: Roy Scheider, Meryl Streep, Jessica Tandy, Joe Grifasi. 


doktorun çılgıncasına tutulduğu esrarengiz kadın mı, yoksa bir başkası mı? Büyük usta Hitchcock'a çeşitli göndermelerin yer aldığı St4// Of The Night, türün 
tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat. 


i i e s 


LILUAN GİSH 


Sessiz sinemanın ilk “hanımefendi” yıldızı Lillian Gish, 
sahne ile perde oyunculuğu arasındaki farkı kavramıştı. 
Abartıya hiç kaçmadan, duygusal yanı güçlü performanslar 
sundu. Peri kızı narinliğinin altında büyük bir yeteneği gizleyen Gish, sinemanın bir sanat olarak tanınması yolunda 
da samimi bir çaba gösterdi. Lillian ve kardeşi Dorothy, 
oyunculuğa küçük yaşta New York'ta başladılar. Bir başka 
çocuk aktris, Mary Pickford, Hollywood'a gidince, yönetmen D.W. Griffiths'i onları da çağırsın diye ikna etti. 

An Unseen Enemy'le sinemaya adım attılar. Orphans of 
ihe Storm'da hassas yürekleri dağladılar. Gish, kardeşinin 
başrolde olduğu Reomodeling Her Husband'la yönetmenligi de denedi; ama birkaç yıl sonra tiyatroyu sinemaya ter 
cih etti. Yıllar sonra Betty Davis ile başrolünde oynadığı 
The Whales of August son filmidir. 


MIDNIGHT COWBOY 


'HİÇ GÖRMEYENLER VE GÖRÜP DE UNUTAMAYANLAR İÇİN” ÜÇ OSCAR'LI 
BİR MODERN ZAMANLAR KLASİĞİ 


John Schlesinger'in üç dalda 
Oscar kazanan çarpıcı filmi Midnight Cowboy (1969) bir jigoloyu 
canlandıran Joe Buck (Jon Voight) 
ve onun evsiz, hırsız arkadaşı Ratso Rizzo'nun (Dustin Hoffman) ilişkisini ve yaşam mücadelelerini anlatan gerçek bir dram. 

Midnight Cowboy, gösterildiği 
yılın en çok konuşulan filmi oldu. 
En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu 
(Jon Voight-Dustin Hoffman), En 
İyi Yönetmen, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Sylvia Miles), Uyarlama Senaryo ve Kurgu dallarında 
Oscar'a aday oldu. Filmde 'altı 
dakika görünerek" En İyi Yardımcı 
Kadın Oyuncu Ödülü'ne aday 
olan Sylvia Miles'in rolü, Oscar 
Ödülleri'ne aday olan en kısa performans olarak sinema tarihine 
geçti. 

Midnight Cowboy, bugün bile 
sinema tarihinin en çarpıcı insanlık öykülerinden biri olarak hatır- 


lanıyor. 1980'de film yeniden 
gösterime girdiğinde afiş sloganı; 
“Hiç görmeyenler ve görüp de hiç 
unutamayanlar için'di. 

Film Teksas, Florida ve New 
York'ta çekildi ve gösterime girdigi sezon 20 milyon dolar gelirle 
büyük bir ticari başarı elde etti. 
Yönetmen Schlesinger, Joe Buck 
rolünü Michael Sarrazin'e verme- 
yi düşünüyordu, ancak Sarrazin 
Universal Stüdyoları'yla kısa bir 
süre önce anlaşma imzaladığı 
için bu teklifi kabul edemedi. Bu- 


nun üzerine rol John Voight'e ve- 


rildi. Voignt mükemmel performansı ile New York Film Eleştir- 


menleri Ödülü'nü aldı. Ratso rolü fil 


için ilk tercih Dustin Hoffman'dı. 


The Graduate filminde çok beğe- “e 
nilmişti ve bu film onun için ! 
önemli bir fırsattı. Performansıyla © 
Oscar'a aday gösterilirken İngiliz E 


Akademisi'nin En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. 
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30 OCAK 


SCORPIO 


üinsingiy powerfi 


Yönetmen: Michael Winner 


Oyuncular: Burt Lancaster, Alain Delon, Paul Scofield, John Colicos. 


Yapım Yılı: 1973 Oo Süresi: 109 Dakika 

Özellikle Death Wish filmiyle ünlenen 
Michael Winner'in yönetmenliğini 
üslendiği Scorpio, uluslararası bir casusluk macerasını anlatan heyecan 
yüklü bir film. CIA ajanı Cross bir 
Arap teröristi öldürmösi için hükümet 
ajanı Jean Laurier'yi görevlendirir. Ne 


ağ CUTTER'S WAY 


Yönetmen: Ivan Passer 


var ki Laurier amirleri tarafından tutuklanır ve neden hâlâ Cross'un canlı 
olduğu konusunda sorgulanır. 

Jean Laurier'ye üstleri tarafından verilen emir Cross'un öldürülmesidir; ancak genç adam onun suçluluğuna 
inanmamaktadır. 


Oyuncular: Jeff Bridges, John Heard, Lisa Eichhorn, Anne Dusenbarty. 


Yapım Yılı: 1981 Oo Süresi: 105 Dakika 


Yaşı geçmiş bir jigolo, ruhen bir hayli 
yara almış bir Vietnam gazisi ve onun 
alkolik karısı: İşte Newton Thornburg'un Cwter And Bone adlı romanından beyazperdeye uyarlanan Cwfier's Way'in üç ana karakteri. Günün 
birinde Bone toplumun. önde gelen 


Yönetmen: Serge Leroy 


ATTENTION, LES ENFANTS REGARDENT 


saygın vatandaşlarından birini bir cinayeti örtbas etmeye çalışırken görünce polise gitmeye karar verir. İşler sonunda karışacaktır. Cutter polisin onlara değil zenginliği ile saygınlık kazanan diğer adama inanacağını düşünerek onu vazgeçirir. 


Oyuncular: Alain Delon, Sophie Renoir, Françoise Brion, Richard Constantini. 


Yapım Yılı: 1968 Oo Süresi: 98 Dakika 

Televizyonda yer alan şiddetin çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini gözler 
önüne seren sarsıcı bir film. Deniz kenarındaki bir evde bakıcılarıyla birlikte kalan bir grup çocuk, vakitlerinin 
büyük kısmını evde oturup televizyon 
izlemekle geçirmektedir. Hep birlikte 


TOPKAPI 


Yönetmen: Jules Dassin 


sahile indikleri bir gün uyuya kalan 
dadılarına bir şaka yapmak isteyen 
çocuklar kadının ölümüne sebep olur 
ve büyük bir paniğe kapılırlar. Üstelik 
tüm olanları gördüğünü iddia eden bir 
adam çıkagelmiştir. Alain Delon hayranları için iyi bir fırsat. 


Oyuncular: Melina Mercouri, Peter Ustinov, Maximilian Schell, Robert Morley . 


Yapım Yılı: 1964 Oo Süresi: 114 Dakika 


Çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilen 
ve beyazperdenin en başarılı soygun 
filmlerinden biri olarak kabul edilen 
Topkapı, usta yönetmen Jules Dassinin imzasını taşıyor ve güçlü bir 
oyuncu kadrosuna sahip. Topkapı Sarayı Müzesi'nde saklanan dünyaca 


ünlü bir elması çalmak için son derece 
ayrıntılı bir plan hazırlayan bir grubun nefes kesen öyküsü İstanbul'un 
tanıdık mekanlarında geçiyor. Müze- 
nin güvenliği ile ilgili kimi ayrıntılar 
biraz abartılı olsa da her anı keyif alınarak izlenen birinci sınıf bir film. 


Jerr BRIRGES 


İLK KEZ KAMERA KARŞISINA GEÇTİĞİNDE HENÜZ BİR YAŞINDA BİLE DEĞİLDİ; 
SEKİZ YAŞINDA İSE KADROLU BİR OYUNCU OLMUŞTU 


Aktör babanın aktör oğlu Jeff Bridges'in en büyük talihsizliği, ender rastlanır yeteneğinin, *kom- 
Şu çocuğu tipi! yüzünden kösteklenmesidir. Annesi Dorothy'nin kucağında kamera karşısına geçtiginde, bir yaşında bile değildi. O filmdeki yaramaz BE 
ağabeyini de gerçek hayattaki ağabeyi Beau oynuyordu. Jeff sekiz yaşındayken babası Lloyd Bridges, onu IV dizisi Sea Hunt'ta oynattı. Oyunculuk 
hayatı böyle başladı. 

Beau karakter rollerini tercih ederken, Jeff hem 
yeteneği, hem de yakışıklığı sayesinde, kolaylıkla 
başrol oyuncusu oldu. Peter Bogdanovich'in The 
Last Picture Show'uyla (1971) Oscar'a aday gösterildi. Sonra bunu üç Oscar, üç de Altın Küre 
adaylığı izledi; ama tuhaftır hiç ödül alamadı. Oysa 
özellikle Starman'deki uzaylı karakteri unutulmayacak kadar inandırıcıdır. 

Bu ay onu, California düşlerinin karanlık yanını 
anlatan Cutter's Way'de, devri geçmiş bir plaj çocuğu olarak izleyeceğiz. Sinema salonlarına ise 
son filmi Seabiscuit'le geliyor. Bu sefer, rizikolu 


PETER USTINOV 


OYUNCU, YÖNETMEN, SENARİST... 
OSCAR ÖDÜLLÜ PETER USTINOV SİNEMA 
DÜNYASININ DUAYENLERİ ARASINDA 


bir yarış atı alıp boksörlükten gelme bir jokeyle anlaşan girişimci Charles Howard rolünde. Gene güvenilir, gene abartısız, gene birinci sınıf... 


Rus asıllı İngiliz Peter Ustinov, kendini genç yaşında tiyatro ve sinemanın içinde 
buldu. On yedi yaşında sahneye çıktı, 1940'ta yazdığı ilk 
oyun sahnelendiğinde 19 yaşındaydı. Aynı yıl ilk filmini 
çevirdi. İngiliz ordusuna katıl 
madan önce de ilk film senaryosunu yazdı. 

Ustinov, oynadığı filmlerin 


bazılarını aynı zamanda yöneten, senaryolarını da yazan 
bir aktör. En iddialı projesi, 
Herman Melville uyarlaması 
Billy Budd'dı. Ouo Vadis'teki 
Neron rolü ona Oscar adaylıgı getirdi, Spartacus'te Lentulus Brutus rolüyle ödülü aldı. İkinci En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscarı ise Topkapı filmiyle geldi. 
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ÇNEC.E her cumartesi 20:00 - 22:00 
LE HAREM DE MADAME OSMANE 


Yönetmen: Nadir Mokneche 
Oyuncular: Carmen Maura, Nadia Kaci. 
Yapım Yılı: 2000 Süresi: 95 Dakika 


Günümüz Cezayir'i hakkında sürükleyici bir komedi olan Le Harem de Madame Osmane, yönetmen Nadir Mokneche'in imzasını taşıyor. Ülkenin 
adım adım iç savaşa yaklaştığı günlerde apartmanında yaşayan kiracılara 


3 OCAK 


cehennem azabı yaşatan Madame Os- 


KHARTOUM < saat22:00 


Yönetmen: Basil Dearden 


Yapım Yılı: 1966 Süresi: 120 Dakika 
1880'li yıllarda Sudan'da geçen film 
ülkeyi işgal altında tutan İngiliz güçlerine karşı savaş açan Sudanlı lider 
Mehdi ile onu durdurmak için görevlendirilen İngiliz General Charles George Gordon'ın karşı karşıya gelişlerini anlatıyor. Stratejik açıdan son dere- 


3 OCAK 


HEY BABE! saat 20:00 


| Yönetmen: Rafal Zielinski 


Yapım Yılı: 1984 Süresi: 94 Dakika 

Küçük yaşta büyük bir yıldız olma 
düşleriyle yaşayan Theresa ünlü olabilmek için aklına gelen her yolu deneyen yetim bir kızdır. Profesyonel 
dans okullarına girmeye çalışan, gizli 
gizli televizyon stüdyolarına giren küçük Theresa'yı alkol bağımlılığı yü- 


10 OCAK 


| © Yönetmen: Mike Nichols 

——— — Yapım Yılı: 1990 Süresi: 97 Dakika 
Uyuşturucu bağımlılığı yüzünden zor 
bir dönem geçiren ünlü oyuncu Suzanne Vale, sık sık hafıza kayıpları yaşamakta ve kendini tanımadığı adamların yatağında bulmaktadır. Nihayet 
/ film çekimi sırasında yaşadığı şiddetli 
bir kriz sonrası hastaneye kaldırılan 


10 OCAK 


24 


saat 20:00 


mane filmin başkarakteri. Cezayir'deki politik ortamın doğurabileceği tehlikeli durumlar yüzünden Fas'ta çekilen film, Madame Osmane'ın etrafındakilerin özel hayatlarına dek yaptığı 
müdahaleleri ve karşı karşıya kalınan 
ilginç ve komik durumları anlatıyor. 


Oyuncular: Charlton Heston, Laurence Olivier, Richard Johnson, Ralph Richardson. 


ce önemli bir konuma sahip Khartoum kentini ele geçirmek isteyen Mehdi'nin planları sanıldığından daha büyüktür. Khartoum'un ardından Kahire, Mekke, Bağdat ve İstanbul'u da almak isteyen Mehdi'yi durdurmak 
mümkün olabilecek midir? 


| Oyuncular: Buddy Hackett, Yasmine Bleeth, Marushka Stonkova, Vlasta Vrana. 


zünden kariyerini bitiren yaşlı bir 
oyuncu himayesi altına alır ve onu 
eğitmeye başlar. Ona işin inceliklerini 
öğreten, kendi ayaklarının üzerinde 
durmasını sağlayan Sammy sayesinde 
Theresa günün birinde hayallerini gerçekleştirecektir. 


e POSTCARDS FROM THE EDGE o saat22:00 


» Oyuncular: Meryl Streep, Shirley MacLaine, Dennis Ouaid, Gene Hackman. 


Vale, hayatını bir düzene sokmaya karar verir, Ne var ki bu sefer de uzun 
süredir görmediği annesiyle problemler yaşamaya başlayacaktır. 

Meryl Streep ve Shirley MacLaine'nin 
başrolleri paylaştığı filmin yönetmeni 
ise Mike Nichols, 


CHALTON HESTON 


SAYISIZ TARİHİ ŞAHSİYETİ CANLANDIRAN TECRÜBELİ OYUNUCUNUN ADI 
SON OLARAK MİCHAEL MOORE'UN ELEŞTİRİLERİYLE GÜNDEME GELDİ 


Chariton Heston destanların, olağanüstü karakterlerin adamı, bir beyazperde kahramanı. 
Sert fiziği, ondan da sert tiplemeleriyle, sinema 
izleyicilerinin hayranlığını kazanmış bir aktör. Gerçi modern adamları da oynadı; ama sinemaseverlerin hafızasında daha çok On Emirin Musa'sı, Ben Hur'a adını veren kahraman olarak yer 
etti. Vaftizci Yahya'dan Michelangelo'ya, El 
Cid'den General Gordon'a, hatta Buffalo Bill'e 
kadar birçok tarihi şahsiyete can verdi. 

Bu yakınlarda ise adı en çok Ulusal Silah Derneği'yle birlikte duyuldu. Michael Moore, Oscarlı 
filmi Bowling for Columbine'a konu olan olaydaki 
tavrına ilişkin sorularla, “Muhafazakâr Cumhuriyetçi' Heston'ı hayli zor durumda bıraktı. 


MERYL STREEP 


OLAĞANÜSTÜ YETENEĞİ VE DİSİPLİNİNİN FATURASINI KİMİ SEYİRCİLERDEN 


'AĞLAK' DAMGASI YİYEREK ÖDÜYOR 


İki kez birlikte oynadığı Robert De Niro gibi karakterlerinin içinde kaybolmakla tanınan Meryl 
Streep, farklı tiplere bürünmesini sağlayan fiziksel malzemeye sahip. Neredeyse şeffaf beyaz cil- 


di, zeki bakışlı mavi gözleri ve yüzünün nefis kemik yapısı hem sade, hem gösterişli karakterlere 
can vermesini kolaylaştırıyor. Olağanüstü yeteneginin ve disiplininin faturasını ise, kimi seyirciler- 
den 'ağlak' damgası yiyerek ödüyor. Oysa Sireep'in, She-Devil gibi filmlerle sergilediği komedi 
yatkınlığı da inkâr edilemez. 

Oyunculuğa lisedeyken başladı. Daha önceleri, 
şan dersi alıyordu. Bu ay ekrana gelecek Postcards from the Edge'de, genç yaşlardaki bu eğitimin sonuçlarını bize sunuyor. On üç Oscar adaylığından birine de bu filmdeki, uyuşturucu müptelası Hollywood yıldızı Suzanne Vale rolüyle layık 
bulunmuştu. Mike Nichols'ın yönettiği filmin en 
büyük sürprizi ise, 'kızıyla aşık atan anne' rolüyle 
Shirley MeLaine'in varlığı. Böylece, yetenekleri 
tescilli, ama üslupları farklı iki büyük aktris bir 
araya gelmiş oldu. Film, aktris Carrie Fisher'ın, 
annesi Debbie Reynolds ile ilişkilerinden yola çıkarak yazdığı kitaptan, bizzat Fisher'ın kendisi tarafından uyarlanmış. 
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SNEG:S her cumartesi 20:00 - 22:00 


EL AMOR BRUJO o saat20:00 


Yönetmen: Carlos Saura 

Oyuncular: Antonio Gades, Cristina Hoyos, Laura Del Sol. 

Yapım Yılı: 1986 Oo Süresi: 98 Dakika 

Az bilinen bir İspanyol bale eserini be- oünlü flamenko dans ustalarından Anyazperdeye aktaran Carlos Saura, tonio Gades oynuyor. 

1986 tarihli filmi E/ Amor Brujo'da oHer ikisi de başkalarına aşık olan taze 
da dansa ağırlıklı bir yer vermiş. evliler sonu kanlı bitecek bir tutku gir- 
Aşktan ziyade anlaşmalı bir evlilik so- odabında hızla kaybolmaktadırlar. 
nucu bir araya gelen iki çingenenin El Amor Brujo, Saura'nın Flamenko 
öyküsünü anlatan filmde dönemin en oÜçlemesi'nin son filmi. 


ELAMOR BRUJO 


17 OCAK 


THE SERVANT saat 22:00 


Yönetmen: Joseph Losey 
Oyuncular: Dirk Bogarde, Sarah Miles, James Fox. 
Yapım Yılı: 1963 Oo Süresi: 116 Dakika 


İngiltere'deki toplum yapısının katı sı- o patron mudur acaba gerçek iktidar sanıf ayrımını çarpıcı bir şekilde ele alan o hibi, yoksa yavaş yavaş evi ele geçirip 
The Servant, usta sinemacı Joseph Lo- oolmadık masraflarla efendisini iflasın 
seyin imzasını taşıyor. Bir uşakla eşiğine getiren hizmetkar mı? 
efendisinin alışılmadık ilişkini anlatan oMizahi bir anlatımla psikolojik dra- 
film, iplerin gerçekte kimin elinde ol- omayı bir araya getiren filmin senaryoduğunu sorguluyor. Uşağı işe alan su Harold Pinter'a ait. 


17 OCAK 


Yönetmen: Mira Nair 
| Oyuncular: Marisa Tomei, Alfred Molina, Anjelica Huston, Chazz Palminteri, Trini Alvadaro. 
Yapım Yılı: 1995 Süresi: 108 Dakika 


Son 20 yılını Küba'da demir parmak- gibi Perez adını taşıyan genç bir kalıklar ardında geçiren Juan Raul Perez Odınla tanışır. Sınırdan beraber geçen 
1980 yılında tahliye olur ve büyük bir ikiliyi karı koca sanan Amerikan poligrupla beraber ABD'ye göç etmek için | sinin basit hatasını düzeltemeyen Juan 
izin alır. Kendisinden çok önce Flori- ve Dotte ailelere daha kolay hayat 
da'ya kaçan karısı ve kızına kavuşma (imkanı tanındığını öğrenince bu oyuhayalleriyle yola çıkan Juan, kendisi onu sürdürürler. 


24 OCAK 
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Oyuncular: Jack Nicholson, Bruce Dern, Ellen Burstyn, Scatman Crothers. 
© Yapım Yılı: 1972 O Süresi: 98 Dakika 


The King Of Marvin Gardens, hep inanmakta ve kardeşi David'i de 
kolay yoldan zengin olmanın hayalini onunla birlikte gitmeye ikna etmenin 


kuran kadeşinin izinden Atlantic yollarını aramaktadır. 

City'ye giden bir radyo Df'inin başın- Bir önceki filmi Five Easy Pieces'da 
dan geçenleri anlatıyor. Küçük bir olduğu gibi Bob Rafelson, Amerikan 
Hawai adasında bir otel açmayı plan- toplumunun başarı üzerine temellenlayan Jason, paralı bir işe girdiğine dirilmiş “sakat mitlerini? sorguluyor. 


JACK NICHOLSON 


SİNEMAYA MGM STÜDYOLARI'NIN ANİMASYON BÖLÜMÜNDE 
“GETİR GÖTÜR İŞLERİ YAPARAK' BAŞLAYAN JACK NICHOLSON 
BUGÜN, 12 KEZ OSCAR'A ADAY GÖSTERİLMİŞ DEV BİR OYUNCU 


“Asi, kavgacı, kurallara kulak asmayan genç bir 
aktördü, şimdi aynı özelliklere sahip yaşlıca bir 
adam. “Kuş yutmuş kedi gülümseyişi” ve şeytan 
kaşlarıyla Jack Nicholson, kendi kuşağının en sevilen oyuncusu. Klasik kahraman tiplerine nispet, 
en hasından bir anti-kahraman olması bile onun 
popülerliğini: törpülemedi. Kadınlar ona hayran, 
zaten faal aşk hayatı da bunun kanıtı; ama Nicholson aynı zamanda erkeklerin de kendilerine örnek 
aldıkları cinsten bir star. Annesiyle anneannesi 
tarafından büyütülmüş bir çocuk için, hayret verici doğrusu. 

Jack Nicholson-New Jersey'de-doğdu, 17 yaşında California'ya gitü-Amacı biraz kalıp geri-dönmekti, ama Batı Kıyısına-âşık oldu -MGM-animasyonbölümünde getir götür işleri yaparak sinemaya adım attı. â 

Oyunculuğu gözüne kestirmişti. ll... 

- ladı, televizyona, oradan sinemaya: geçti. Onu 


Ardından, dört yıl sinemadan elini eteğini çekti, 
Sean Penn'in yönettiği The Pledge'le döndü. Senaryo yazıp film yönetmişliği de vardır. NBA izleyicileri ise onu fanatik bir L.A. Lakers taraftarı olarak tanır. Deplasmana da gidiyor. Dediğine göre 
bir salon dolusu rakip seyircinin, “Yıkıl git, Jack!” 
diye bağırmasının tadına doyum olmuyormuş. 


keşfeden kişi, *B-Filmler'in kralı Roger Gor- > 


man'dır. Derken başka yönetmenlerin de ilgisini 
çekti. Şöhrete ancak on yılı aşkın bir sürenin ar 
dından, Easy Rider'ın kadersiz, alkolik avukatı 
rolüyle ulaştı. İlk Oscar'ını da bu filmle aldı. Oscar'a En İyi Oyuncu ve Yardımcı Oyuncu dallarında 
toplam 12 kez aday oldu, üçünde aldı: One Few 
Over the Cuckoo's Nest / Guguk Kuşu, Terms of 
Endearment / Sevgi Sözcükleri, As Good As It 
Gets / Benden Bu Kadar. 


ve 


CNBC-e 
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her cumartesi / pazar 19:30 


(17 Ocak'tan itibaren) 


THE KING OF OUEENS 


DOUG ADLI POSTACI, GÜZEL EŞİ CARRIE VE CARRIE'NİN BABASI ARTHUR, 
'ADRESE TESLİM” BİR KOMEDİ İLE CNBC-e'DE. JERRY SEİNFELD'İN BABASI, 


YİNE BİR BABA ROLÜNDE VE YİNE HUYSUZ MU HUYSUZ 


The King of Oneens, kusursüz sayılamayacak; 
ama sevimli çift Doug ve Carrie Heffernan çevresinde dönüyor. New York, Çucens'te yaşayan Heffernanlar, gösterişli olmayan küçük evlerini Carrie'nin 
garip babası Arthur ile paylaşıyor. Yoğun bir günün 
ardından eve dönen Doug'un en büyük hayali, güzel 
eşi ile yalnız kalabilmek; ama Car- 


rienin bodrum kattaki odasın- 
da yaşayan babası Arthur en 

uygunsuz zamanlarda ortaya çıkıp uydurduğu 
yeni bir hastalık ya 
da yeni geliştirdigi bir takıntı 
üzerine şikayet 
etmeye başlayarak genç 


çiftin yalnız kalmasına izin vermiyor. (Üstelik Arthurtu yürüyüşe çıkartıp evden uzaklaştırması için 
bir “köpek bakıcısı” tuttukları halde.) 


FUTBOL MU ALIŞVERİŞ Mİ? 

Doug ve Carrie birlikte “özel bir zaman? geçirme- 
ye karar verdiği zaman aralarında ciddi sorunlar çıkıyor. Carrie, televizyonda futbol izlemek ya da *çocuklarla* bowling oynamak yerine dansa ya da alışverişe gitmeyi istiyor. 

Bütün komiklik ve yanlış anlamalar arasında Doug, Carrie'yle birlikte olmaktan mutlu olsa da diğer 
yandan birçok kez akıl aldığı “kankalarıyla* zaman 
geçirmeyi de çok seviyor. Sonuçta o “erkek erkeğe” 
sohbetlerin adamı. Sorunları kendi yöntemleriyle 
çözmeye çalışan Doug birçok kez kendine zarar veren, ama son derece komik noktalara savruluyor. 


KİM KİMDİR? 

Kevin James: Doug Heffernan 
Leah Remini: Carrie Heffernan 
Jerry Stiller: Arthur Spooner 
Victor Williams: Deacon Palmer 
Patton Oswalt: Spence Olchin 
Nicole Sullivan: Holly 


CNBC-e'NİN YENİ 

DİZİSİ THE KING OF 

OUEENS CUMARTESİ 

VE PAZAR GÜNLERİ 
i SAAT 19.30'da 


CN 


GNEC ©  hercuma 21:00 


(23 Ocak'tan itibaren) 


SIMON BAKER'IN BAŞROLDE OLDUĞU 'KENDİNE ÖZGÜ HUKUK DİZİSİ" 
THE GUARDIAN, DAHA ÖNCE GÖSTERİLMEMİŞ 3. SEZON 
BÖLÜMLERİYLE 23 OCAK'TAN İTİBAREN YENİDEN CNBC-e'DE 


Simon Baker, Dabney Coleman ve Alan Rosenberg'in rol aldığı The Guardiam'da 3. sezon başlıyor. Pittsburghlu avukat Nick Fallin, ilk sezonda bir 
uyuşturucu davasında suçlu bulunmasının ardından 
ceza olarak kamu davalarında görev yapmaya başlamıştı. Bu süreçte kötülüklerin ortasında “iyiliğin” 
simgesi haline gelen Nick Fallin, yapımcıların diziye 
heyecan katma çabaları sonucu ikinci sezonda kendini yine “hukukun kötü yanında” buldu. 

Genç avukatın ilişkileri, iş yaşamı, tutkuları ve takıntılarıyla tüm yaşamı, dizinin tansiyonunu belirleyen ana faktör. Üçüncü sezon da yeni sürprizlere gebe. Senaryo yazarı David Hollander'ın söylediği gibi The Guardian tipik bir drama? değil: 


“KESİN SONLAR” YOK 

“Öykülerin yüzde 99'u belirsizlikle bitiyor” diyor 
Hollander ve ekliyor: “Bölüm bittiğinde izleyicilerin 
kafasında yanıtlanmış sorudan çok, yeni sorular büyümüş oluyor.” 

Benzer tarzdaki dizilerin çoğunda “parlak kahramanlar? başlarına ne gelirse gelsin bölüm sonunda 
kendilerini ve çevrelerindekileri kurtarmayı başarır. 
Tbe Guardian'da ise her an her şey olabilir. 

Nick karakterini canlandıran Avustralyalı oyuncu 
Simon Baker, Nicki bakın nasıl anlatıyor: 

"Nick Fallin, yapısı itibariyle karışık biri. Gerek 
kişisel gerek profesyonel hayatında böylesine 
meydan okuyân bir karakteri canlandırmak keyifli. 


KİM KİMDİR? 

Simon Baker - Nick Fallin 

Dabney Coleman - Burton Fallin 
Alan Rosenberg - Alvin Masterson 
Raphael Sbarge - Jake Straka 

Wendy Moniz - Louisa “Lulu? Archer 


NICK FALLIN 

Simon Baker tarafından canlandırılan Nick Fallin, The Guardiam'ın ana karakteri. Çeşitli bölümlerde verilen bilgilere göre işte Nick hakkında 
bildiklerimiz: 

© 37 yaşında 

e Bekar. Hiç uzun süreli bir ilişkisi olmadı. 

e Dizideki ev numarası 412-555-0144 
(Testimony). z 

e Babası Burton Fallin, annesi Anne Lynn Fallin. 
e Kardeşi yok. 

e Nick, annesinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu, kuzeni bir akşam yemeğinde söylediğinde öğreniyor; ama babasının annesini terk etme nedeninin bu olduğunu hâlâ bilmiyor. (Heart) 

© Annesi, Nick 12 yaşındayken yaşamını yitirdi. 
Nick annesiyle birlikteydi ve annesinin ölüm anına şahit oldu. 

e Nick dindar biri değil ama bazen Tanrı inancına dair göndermeler yapıyor. 

e Nick'in evinde bir parti devam ederken, üzerinde kokain bulunmasıyla birlikte hayatı değişti. 
(The Divide) Tutuklanmasının ardından uyuşturucuyu temin ettiği kişiyi ele vermedi ve onun da 
tutuklanmasını engelledi (Feeding Frenzy). 

e Bu suç nedeniyle bin 500 saat kamu görevi ve 
10 bin dolar para cezasına çarptırıldı. 

e Şartlı tahliye numarası: 40385 (The Funnies). 
e Nick'in davasına katılan onu suçlayan savcının 
adı Herb Connolly. (Rexxion) 

e Nick'in uyuşturucu sorunu kolej yıllarından itibaren var. (Paternity) 

e En sevdiği içki, tekila. 

© Gümüş rengi 4 kapılı bir BMWsi var. Şirket 
üzerine kayıtlı olan otomobilin plakası XZY 915 
(Solidarity) 


THE GUARDIAN'DA 
SÜPER KAHRAMANLAR 


I DİZİDE HER 
DİZİDE HER 


> 


NA HER CEN BİLİ 
AN HER ŞEY OLABILIR 


ÇNEC© hafta içi hergün 19:30 


THE MUPPET SHOW'UN HUYSUZ İHTİYARLARI WALDROF VE STATLER'I 
MUTLU ETMEK MÜMKÜN DEĞİL; SÖYLENTİYE GÖRE ONLAR TİYATRO 
YAPILMADAN ÖNCE DE O LOCADAYDI VE YİNE ŞİKAYET EDİYORLARDI 


e Büyük Gonzo sahneye çıkar. Eşekarısının Uçuşu 
şarkısının eşliğinde elindeki otomobil lastiğini yemeye başlar. 

Waldrof: Gerçekten de yiyor. 

Statler: İnanılmaz. 

Waldrof: Muhteşem! 

Statler: Sıkıcı! 


e Statler: Waldrof düşünüyorum da... (Sadece du- # 


daklarını oynatarak konuşuyormuş gibi yapar.) 


Waldrof: İşitme cihazımın pillerini değiştirmeli- 


yim. 

Statler: Her seferinde kandırıyorum. 

(Statler kötü adam kahkahası patlatır ve yüzüne 
yumruğu yer.) 


e Statler: Gençken aşık olduğum dönemleri hatırlıyorum. 

Waldrof : Evet ama Kraliçe Victoria. seni istememişti. 


e Sahnede güzel yıldız Connie Stevens, Kermit'le 
şakalaşmaktadır. 

Waldrof: Connie Stevens'a ben de yaklaşmak isterdim; ama şu anda başka bir şeye yaklaşmış durumdayım. 

Statler: Neymiş o? 

Waldrof: 90 yaşıma! 


© Güzel konuk sanatçı Kermit'i öper, izleyicilerin 
çığlıkları duyulur. 

Waldrof: Daha, daha! 

Statler: Daha az, daha az! 


e Statler: Sence bu program eğitici mi? 
Waldrof: Evet. İnsanı kitap okumaya itiyor. 


e Waldrof: Program oldukça eğitici olabiliyor. 
Statler: Aynı programı mı seyrediyoruz? 
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e Waldrof: Bahsi kaybettin. Bir programı daha 
tamamladılar. 

Statler: Önümüzdeki hafta iki katına bahse 
var mısın? 


e Waldrof: Bu program derdime iyi geliyor. 
Statler: Derdin nedir? 
Waldrof: Uykusuzluk. 


e Statler: Böyle bir gösteriye hayatta sadece bir 
kez rastlanır. 
Waldrof: Eğer şanslıysan! 


e Waldrof: Gösteri başladığında beni uyandır. 
Statler: Başladı bile. 
Waldrof: Öyleyse bitince uyandır. 


e Waldrof: Neden o berbat fıkraya güldün? 
Statler: Ya yumuşuyoruz ya da bunamanın 
ilk aşamasına girdik. 


© Siatler: Devre oldu. 
Waldrof: Öyle mi, skör nedir? 
Statler: Muppetlar 6 - İzleyiciler 0. 


hafta içi hergün 20:00 


JERRY SEINFELD 
ARI GİBİ ÇALIŞIYOR 


HAFTA İÇİ HER AKŞAM SAAT 20.00'DE İZLEDİĞİMİZ SEINFELD'İN 
YARATICISI VE BAŞROL OYUNCUSU JERRY SEINFELD, BEE MOVE ADLI 
YENİ PROJESİYLE YİNE OLAY YARATACAK 


Seinfeld ABD'nin gelmiş geçmiş en başarılı sit-com 
dizilerinden biri. 2001 yılında televizyon dergisi TV 
Guide'in yapmış olduğu anket sonucunda, unutulmaz 
aile komedisi / Love Lucy'yi tahtından ederek en başarılı dizi olduğunu da tescillemiş oldu. 

195te Brooklyn'de doğan Jerry Seinfeld, küçük tiyatrolardan gelen bir stand-up komedyeni. Yeteneklerini ve deneyimlerini, gereken bütçeyle bir araya getirerek “a show about nothing-hiçbir şey hakkında bir dizi” for- ç 
matını NBC kanalına öne- se ii ö 
riyor ve birkaç yılda si 
ABD'nin en çok seyredilen dizisini yaratıyor. Dizinin son bölümünün 
yayınlandığı gece ABD'de büyük bir ıssızlık çöküyor sokaklara; çünkü herkes Sejnfeld'e veda ediyor. 


EN ZENGİN 'EĞLENDİRİCİ' 

Jerry Seinfeld bölüm başına aldığı 1 milyon dolar ile 
ABD'nin en zengin *eğlendiricisi? ünvanına sahip. Yayında olduğu dönemde diziye konuk olan sanatçılar 
hemen diğer diziler tarafından kapışıldı; Sejnfeld ve dizisi Times, Newsweek gibi saygın dergilere kapak oldu. 

CNBC-e ekranının vazgeçilmez kahramanı Jerry Seinfeld'in 2005 yılında gösterime girecek Bee Movie adlı üç boyutlu çizgi-komedi filminde yer alacağı açıklandı. Seinfeld dizi sona erdikten sonra sinema dünyasın- 
dan gelen teklifleri reddetmiş, stand-up gösterilerini ve 
yazarlığını sürdürmüştü. Variety dergisinde yer alan 
habere göre Steven Spielberg'ün Dream Works stüdyoları ile anlaşan Jerry Seinfeld Bee Movie'nin senaristi, 
yapımcısı ve aynı zamanda başrol oyuncusu olacak. 

Arıların yaşamlarına hep hayranlık duyduğunu ve 
çok uyumlu bir topluluk olduklarını ifade eden ünlü 
mizahçı Manhattan'daki gündelik yaşantının mizahi 
yönlerini, insanlaşmış arılar yoluyla beyazperdeye yan- 


sıtmayı planlıyor. 


(m 
Gi 


ME pazartesi 20:30 


MALCOLM IN THE MİDDLE 


FRANKİE MUNIZ GELECEĞİN YILDIZLARI ARASINDA SAYILIYOR. 
KARŞINIZDA MALCOLM IN THE MIDDLE'IN BAŞROL OYUNCUSU OLARAK 
“BOYUNDAN BÜYÜK" BİR SORUMLULUĞUN ALTINA GİREN FRANKE MUNİZ 


Favori oyuncularından birkaçını sayar mısın? 
Niçin bilmem Val Kilmer'i hep sevmişimdir. Onu 
Baiman'de gördüğümden beri favorilerim arasında 
“yer alıyor. O günden sonra da rol aldığı bütürefilmleri izlemeye çalıştım. Aynı zamanda Leonardo Di- 


Caprio'yu seviyorum; çünkü ansızın dünyaya 
22 5 


düşmüş gibi. Uzun süredir oyunculuk yapıyor olsa- 


da birden böyle büyük bir süperstar oldu. : 
Onu henüz senin yaşlarındayken rol aldığı Growing Pains adlı sitcom'da izledin mi? 
Evet, bence o zaman da çok etkileyiciydi. 


Senin gibi oyuncu olmayı düşleyen çocuklara 
önerilerin neler? © 

Eğer eğlence sektörüne girmeyi istiyorsanız.çok 
sıkı çalışmaya hazır olmalısınız ve âsla pes etmemelisiniz. Denediğiniz her işi alamayabilirsiniz, fakat 
oralarda bir yerde size göre de mutlaka bir iş vardır. 
İlk işimi almadan önce otuzdan fazla. deneme çekimine katılmıştım. - 

İlk işin neydi ve-aldığında kaç > 

8 yaşındaydım ve A' Chrisimas Carol'da Tiny 
Tim'i oynamıştım. 

Okul piyesleri oyuncu olmak isteyen çocuklar 
için iyi bir başlangıç sayılabilir mi? 

Evet, ben böyle yaptım ve oyunculuğun kendilerine göre olduğunu düşünen. çocuklara, okul piyeslerine katılmalarını öneriyorum. Birkaç okul piyesin- 
de rol almadan önce aslında oyuncu olmak istediği- 
mi ben de bilmiyordum. 

Kendi EV dizin var, filmlerde rol aldın ve çeşitli 


etkinliklere katılarak Broadway sahnelerini de tanı- 
-dın... Hangisinden dalra büyük keyif aldın? 


Şanırım televizyonu, diğerlerinden daha çok sevdim. Demek istediğim, tabii ki tiyatroyu ve izleyicilerin önünde oynamayı da sevdim; ama kamerâ 
önünde TV “oyunculuğu yapmak gerçekten çok 
daha eğlenceli. Çünkü kamera önünde işin daha iyi 
olması için farklı şeyler deneyebiliyorsunuz. 

Çalışmadığın zamanlarda ne yapmaktan hoşlanıyorsun? a 

Basketbol oynuyorum. Beysbolda eskiden yakâla- 


yıcıydım; fakat artık orta saha oynuyorum. Fena da 


bir atıcı sayılmam. Amerikan futbolu da oynadım 
ama şimdi takım için çok küçük kalıyorum-Bir dönem kaykay yaptım ve tenis de sevdiğim sporlar 
arasında. Golfte de oldukça iyiyim. 
Los Angeles'ta ne yapmayı seviyorsun? 
Basketbol sezonuysa Clippers maçlarınâ gidiyorum, çünkü Clippers benim takımım. 


her pazartesi 2100 


BOSTON PUBLİC 


CHI MeBRIDE, BOSTON PUBLIC'IN EN EN AĞIR TOPU; ÜSTELİK BU DURUM 
İRİ CÜSSESİYLE İLGİLİ DEĞİL. WINSLOW LİSESİ'NİN SERT AMA ÖZÜNDE 
ŞEFKATLİ MÜDÜRÜ STEVEN HARPER'I CANLANDIRAN MeBRIDE, HEM DİZİ 
SETİNDE HEM DE İZLEYİCİLERİN GÖZÜNDE BİR NUMARA 


Sizce izleyiciler Boston Puyblic'i niçin bu kadar 
çok sevdi? 

Bilmiyorum, belki de doktor, avukat ve polisler 
üzerine kurulu bir saatlik dizilerden farklı olarak öğretmenlerin merkezde olduğu bir dizi olması nedeniyledir. Öğretmenler tamamıyla farklı bir grup ve 
sanırım bu konu TV izleyicisine ilginç geldi. 

Canlandırdığınız Steven Harper adlı karakter alışılmış tarzda bir okul müdürü değil. 

Evet, “Keşke bizim okul müdürümüz olsaydınız” 
diyen birçok kişiyle karşılaştım. 

Steven Harper'ı nasıl tanımlarsınız? 

Bence Steven Harper'ın kafasında her zaman bin 
tane iş var. Yapacak çok işi var ve herkesi aynı tarafta toplayıp onlara moral vermek için uzun konuşmalar yapacak zamanı yok. 

Sizce gerçek hayatta, öğrencilerinin sorunlarıyla 
bu kadar ilgilenen, onların hayatına bu kadar dahil 
olan kaç öğretmen vardır? Boston Public gerçek yaşamın bir yansıması mı? 

Kuşkusuz bazı dramatik ögeler eğlence dünyasının bir parçası olan dizi için özellikle kurgulanıyor; 
ama dizi birçok yönden de son derece gerçekçi. 

Öğretmen ve öğrenciler için bir tür örnek olabileceğinizi düşünüyor musunuz? 

Bunu bilmiyorum. Ben her zaman 'Televizyon 
kendinde toplumsal yaşama yön verme cüretini nasıl bulabilir' diyen biriyim. Haydi gerçekçi olalım, 
bu sadece televizyon ve eğlence dünyası. Sanırım diziyle ilgili iyi bir nokta, orada bir yerlerde işleri hiç 
de kolay olmayan öğretmenlerin olduğunu ve bu insanların kendilerini tüm olanaksızlıklara karşın işlerine adamış olduklarını gözler önüne sermesidir. 

Chicago'da büyüdüğünüzü biliyoruz, oyunculuğa 
ne zaman başladınız? 

31 yaşındaydım, başlayalı 10 yıl kadar oluyor. 
Yani uzun süredir bu işin içinde değildim, sadece 
çok şanslıyım, hepsi bu. 


31 yaşında aradığınızın oyunculuk olduğunu nasıl 
anladınız? Birileri mi yönlendirdi, yoksa ansızın 
böyle bir karar mı verdiniz? 


Birçok kez insanların bana “Dostum çok komik 
bir adamsın ve televizyonda olman gerekir, ihtiyacın 
olan bu” dediklerine şahit oldum; ama tabii ki bu 
komplimanlar insanın otobüse binmesini sağlayamıyor, karnını doyurmuyor. Ben de bir telefon şirketinde çalışıyordum. Yaşamımın akışından yorulmuştum ve birgün onu değiştirmeye karar verdim. 


Ye 
Gm her sali 2İ'Ö0 


DİZİLER 


ERKEKLERE ÖĞRETTİKLERİ 


COUPLING'İN ÜÇ ANA 'ERKEK' KARAKTERİ VAR: JEFF, PATRICK VE STEVE. 
HER BİRİ ERKEKLERİN BİR YÖNÜNÜ TEMSİL EDİYOR GİBİ. SÖYLEMEK 


İSTEYİP DE SÖYLEYEMEDİKLERİNİZİ SİZLER ADINA SÖYLÜYORLAR 


Dizinin yaratıcısı ve senaryo yazarı Steven Moffa, geçmiş sayılarda yer verdiğimiz bir röportajında 
şöyle diyordu: “Bütün erkekler Jeff'tir. Birçoğumuzun sustuğu noktada o konuşmaya başlıyor.” 

Steve, Conpling erkekleri arasında en tutuk ve 
çekingen olanı; ama birkaç hafta önce bir mucize 
oldu ve Jefften sonra Steve de dile geldi. 


Susan ve arkadaşlarıyla birlikte evlilik öncesinde 
alışverişe çıkmışlardı ve Susan Steve'i büyük bir mobilya mağazasında “seçim yapmak? zorunda bıraktı. 
Konu *kirlentlerdi?, küçük süslü yastıklar... 


STEVE'İN 'KIRLENT' MANİFESTOSU 

Steve: Ne bekliyordun? Beni böyle bir yere getirdin. Böyle bir yerde fikrim olamaz. Kızmanı önlemek için fikrim varmış gibi davranabilirim sadece. 

Susan: Saçmalama lütfen. 

Steve: Peki, peki. Sana göstereyim. 

(Steve eline bir kirlent alır.) 
, Steve: Nedir bu? > 


Susan: Kırlent. 

Steve: Ever, bir kırlenr. Teşekkür ederim, çok bilgilendirici. 

(Jeffe döner ve sorar.) 

Steve: Sende bundan var mı? 

Jeff: Tabii ki yok. 

(Mağaza çalışanı adama döner.) 

Steve: Evli misin, biriyle yaşıyor musun? Sende 
bundan var mı? Tabii ki yok. 

(Steve, elinde bir kirlent, hayatının konuşmasını 
yapmaya başlar; kesintisiz, kekelemeden ve üstelik 
pot kırmadan!) 

Steve: Evlerimize böyle şeyleri sokuyorsunuz. 
Koltuklarımızda oturuyorlar, televizyonlarımızı seyrediyorlar. Bütün erkekler adına soruyorum! Ne işe 
yarıyor bunlar? Bakar mısın şu kahrolası kabarık 
şeylere! Her yerde oturuyorlar. Ne bunlar? Koltukların evcil hayvanları mı? 

(Satıcılara döner.) 

Steve: Onları satıyorsunuz. Ne işe yarıyor bunlar? 

(SSırunızı yaslıyorsunuz” yanıtı Stevi'i ikna etmez.) 

Steve: İşte burada yanıldınız. Kimse bunlara yaslanmaz. İzleyin şimdi. İşte bir kırlent. Kanepeye koyuyorum. Şimdi beni izleyin. Oturuyorum. Son yaklaşmada, oturmak üzereyken ne yapıyorum? Kırlenti kenara çekiyorum. Yani, işe yaramıyor! Oturma 
sürecinin bir parçası değil. Sadece orada yatıyor. Şişman, tembel bir kanepe asalağı. 


(Jane'in, elindeki kırlenti gösterip “yumuşak bir 
dolgu malzemesi? olduğunu iddia etmesi Steve'i iyice kızdırır.) 

Steve: Dolgu! İşte bu ilginç. Ben de dolgu malzemelerini severim. Amerikan futbolu oynasaydım ve 
üstüme o herifler koşuyor olsaydı “Bana o dolgu 
malzemelerinden ver, ama çabuk ol” derdim; işim 
keskin kayalıklarda atlayıp zıplamak olsaydı “Şu 
kayalardan korunmak için dolgu malzemesi satın 
alayım” derdim. Susan, Sally, Jane! Bu bir kanepe! 
Zeki bilim adamları tarafından dikkatsiz bir kullanıcıyı cilt sıyrılmalarından ve ciddi baş travmaların- 
dan koruyacak şekilde tasarlanmıştır. İnanın bana 
kızlar, kumaştan korunmak için dolgu malzemesine 
ihtiyacınız yok. 

(Steve, Susan'a yaklaşarak devam eder.) 

Steve: Lütfen, bir kez olsun söyle, neden böyle bir 
şeyin üstüne oturmamı istiyorsun? 


Susan: Çünkü popona sıkıca bastırırsan konuş- 


manı engelleyebilir! 


Sonuç: Steve o an Susam'a teslim olur!) 


DİZİLER 


Vie, 


CNBC-e 


www.cnbce.com 


her çarşamba 20:30 


(14 Ocak'tan itibaren) 


FRASİER 


WATCHING ELLİE'NİN 7 OCAK'TA SONA ERMESİNİN ARDINDAN, 
ÇARŞAMBA GÜNLERİ YAYINLANACAK FRASIER HAKKINDA UFAK İPUÇLARI 


© Frasier, 780 AM frekansında yayın yapan 
KACL adlı radyoda çalışıyor. Radyonun adı Frasier'ın yapımcıları David Angell, Peter Casey ve David Lee'den geliyor. (A)ngell, (C)jasey ve (L)ee. 

© Frasier ve Niles'in sık sık gittikleri cafö'nin adı 
Nervosa. Psikolojik bir terim olmasından anlaşılacağı gibi Caf& Nervosa gerçek bir mekan değil. 

© Frasier'in köpeği Eddie, bir Jack Russell Terrier. 

9 Dizinin açılış şarkısını Kelsey Grammer (Frasier Crane) söylüyor. 

9 Dizinin açılışındaki logonun rengi birçok defa 
değişti. İlk sezon mavi, ikinci sezon kırmızı, üçüncü sezon yeşil, dördüncü sezonda ise mor oldu. 

9 Daphne, Niles'in kendine olan ilgisini tam olarak hiçbir zaman anlayamadı. 

9 Frasier Seattle'da çekiliyor. Dizinin, film for- 


matındaki 100. bölümü de aynı 


yerde çekildi. Dizi logosunda gördüğümüz çizimler 
de Seattle'ın gökdelenlerinden başka bir şev değil. 

9 Frasier, dizinin başlangıcından itibaren Elliott 
Bay Towers'ta oturuyor, Niles ise The Montana'da 
yaşıyor. 

© Frasier ve Niles'in babası Martin, kalçasından 
vurulması üzerine emekli olmuş bir polis memuru. 

9 Frasier'ın başından iki başarısız evlilik geçti. 

9 Frasier'ın ilk beş sezonunda birçok kez adı geçmiş olsa da Niles'in karısı Maris hiç görünmedi. 

9 Frasier'ın piyanosu Sicinway and Sons marka. 

9 Kelsey Grammer, amatör olarak piyano çalıyor 
olsa da dizideki sahnelerde sadece 'çalıyor gibi yapıyor” çünkü yeterli değil; olsa Niles profesyonel bir 
piyanist ve dizi içindeki performansları da gerçek. 

9 Sehpaların üstündeki ahşap biblolar Frasier'ın 
Afrika ve eski Kolombiya koleksiyonundan. 


her çarşamba 


21:00 


THE AWFUL TRUTH 


MİCHAEL MOORE, TELEVİZYON TARİHİNDE ÇOK SIK RASTLANMAYAN 
BİR İŞ YAPTI VE ÖZGÜN BİR PROGRAM YARATMAYI BAŞARDI 


Televizyon gibi bir hayli konservatif bir medya- 
da farklı işler yapmak kolay değildir. Ratingi tutturmak gibi kaygılar yapımcıların özgür davranmasını engelleyebilir; ama bazen aklında olmadık bir 


fikirle ortaya çıkan bir adam öyle bir şey yapar ki, 
televizyon tarihinde kendine ait özel bir bölüm yazdırır araştırmacılara. 

David Lynch'in Twin Peaks'i böyledir örneğin ya 


da Lars Von Trier imzalı The Kingdom. Yeni, fark- 


lı ve aslında tüm televizyon sistematiğine meydan 
okuyan yaratıcı işler! İşte bu “farklı yapımlara? son 
örnek de Michael Moore'un dinginlenemeyen zekasının bir ürünü olan 7/e Awful Truth. 


HEM MUHALİF HEM KOMİK 

Her şeyden önce bu son derece muhalif programın ABD gibi muhafazakar bir coğrafyada 'yayın 
saati” buluyor olması bile mucize kabilinden; ama 
öte yandan yıllarca “Hollywood'un üstlendiği 
vicdan aklama görevini (Vietnam savaş filmlerini getirin aklınıza) televizyonda da üstlenen birinin olması gerekiyordu herhalde? di- 


yesi geliyor insanın. Sa- 


dece bugüne kadar kimse Michael Moore kadar ileri gitmemişti galiba. O da muhalif yönetmenin hem saldırgan, 
hem komik; hem direkt, hem de ironik üslubunun bir sonucu aslında. 
Tam “bu adamdan bir şey çıkmaz? deyiverdiğinizde öldürücü darbeyi çaktırmadan vuruveriyor Moore. Bowling For 
Columbine'daki Charlton Heston epizodunu anımsayın, hak vereceksiniz. 

” Hem televizyonda hem de sinemada ürünler veren Oscarlı yönetmen Michael Moore kitaplarıyla 
da bir hayli ses getiriyor. En son çıkan Dude Wheres My Country henüz dilimize aktarılmadı; ama 
ABD'de gayet iyi bir satış grafiği yakaladı. Saddam 
Hüseyin'in yakalanışının hemen ertesi günü kendi 
resmi sitesinde her zamanki ironik üslubuyla olayı 
anlatışına bakılırsa Moore durup dinlenmeden çalışmayı seven bir adam. 

Kısacası, geçtiğimiz ay 2. sezon bölümleri yayına 
giren The Awful Truth bir “televizyon olay. 
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Me 


CNBC-€ her perşembe 20:30 


SCRUBS SOUNDTRACK 


DİZİLER KADAR DİZİ MÜZİKLERİ DE İZLEYİCİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR. 
SCRUBS, MÜZİKLERİ CD'DE TOPLANMIŞ DİZİLER ARASINDA 


Stajyer doktorların deneyimleri ekseninde kome- SCRUBS SOUNDTRACK 


diyle, dozunda dramın iç içe sunulduğu Scrwbs, ke- Ol Superman (Lazlo Bane) 
yifli bir dizi olmasının yanı sıra müzikleriyle de 02 Allin My Head (Shawn Mullins) 
adından söz ettiriyor. 03 Fresh Feeling (Eels) 
Henüz ülkemizde raflara çıkmamış olsa da 04 Good Time (Leroy) 
Scrubs müziklerinden oluşan CD'den bahsetmek 05 Good Life (Francis Dunnery) 
belki de bu süreci hızlandıracaktır. 06 New Slang (The Shins) 
Dawson's Creek ve Ally MeBeal soundtrack'leri 07 Beautiful (World) 
ile açılan “dizi müzikleri kapısının” Scrxbs iledevam 08 Hold On Hope (Guided By Voices) 
etmemesi için bir neden var mı? 09 Fighting For My Love (Nil Lara) 
Scrubs albümü dizinin tema müziği olan Lazlo 10 Dracula From Houston (Butthole Surfers) 
Bane'in Superman adlı parçasıyla açılıyor. İkinci 11 Hooch (Everything) 
parça All in My Head, yorumcusu ise Shaun Mul- 12. Hallelujah (John Cale) 
lins. Men At Work'ten tanıdığımız Colin Hay'in 13 Have It All (Jeremy Kay) 
seslendirdiği: Overkil/, Guided By Voices yorumuy- 14 End Credit Score (Jan Stevens) 
la Hold On Hope göze çarpan diğer şarkılar. 15 Overkil! (Colin Hay) 


Scrubs hayranları şimdilik sadece yurtdışından 
sipariş edebilseler de bilmeliler ki dizi boyunca dinledikleri müzikleri edinme şansları var. 


her perşembe 21:00 


BOOMTOWN 


DONNIE WAHLBERG 


“BÖYLESİ KALİTELİ BİR YAPIMDA 
YER ALMAKTAN GURUR 
DUYUYORUM." 


Donnie Wahlberg'in Boomztown'da canlandırdığı Joel karakteri dışarıdan bakılınca sokaklarda 
suçluları takip eden, elinde silahıyla “belanın tam 
ortasında? yaşayan, soğukkanlı biri olsa da; aslında 
duygusal ve son derece kırılgan. Yeni doğmuş bebegini kaybetmiş olması, eşinin de bu durumdan “ruh 
sağlığını kaybetme? noktasında etkilenmesi detektifimizi iyice aşağılara çekiyor. 

Onun yaşamı Boomtown'da her bölüm yenilenen hikayelerin yanı sıra tüm bölümlerde devam 
eden alt hikayelerden biri. Zorlu bir Los Angeles 
gününün ardından evine döndüğünde perdeleri kapatılmış, loş ışıklı bir salon karşılıyor onu. Tamamen döşenmiş ama boş duran bir bebek odası ve 
uyuşturucu ilaçlarla sakinleştirilmiş bir eş... 


'SIRADAN' BİR DİZİ DEĞİL 

Boomtown'un izleyici profili üzerine yapılan b 
söyleşide Walhberg ilginç bir yorum yapıyor: 

“Böylesi kaliteli bir yapımda yer almaktan gurur 
duyuyorum. İnsanlar televizyonu bir tür alışkanlık 
olarak izliyor. İzledikleri programların çizgisi 
birbirine yakın. Farklı bir yapım geldiğinde insanlar korkabiliyor. Eğer eleştirmenler bir dizi için *zekice, benzersiz, farklı” gibi ifadeler kullanıyorsa, bu 
durum insanlar üzerinde ters etki yaratabiliyor.” 


Bir dizinin başrol oyuncusunun böylesi bir yorum yapması ilginç gibi görünse de özünde ciddi bir 
mesaj barındırıyor. Walhberg'in söylediklerini “Sıradan bir TV izleyicisi iseniz dikkatli olmalısınız, 
çünkü sıradan bir TV yapımı ile karşı karşıya değilsiniz” olarak deşifre edilebilir. 

Ana öykülerin, alt öykülerle desteklendiği, aynı 5 
olayların farklı bakış açılarıyla birden çok kez an- > y 
atıldığı ve öykünün geri dönüşlerle birkaç kez yo- ği 
rumlandığı Boomtown, izleyicisini de oyuna davet i 
eden ve son sahnesine kadar 'gizini' korumasını bi- L 
len bir yapım. 


İn 
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her cuma 20:30 'DİZİ ÇİFTLERİ” İÇİNDE 

LLI JAF A Ş ATİ ONLAR KADAR YAKIŞANINI 
z BULMAK ÇOK GÜÇ 

a JENNA ELFMAN a THOMAS GIBSON 


> 
Los Angeles'ta doğan Jenna Elf- “#“ <İ 


; Dharma & Greg'in, tam adıyla Gregory 
man, reklam filmleriyle başlayan A 


Clifford Montgomery'si Thomas Gibson, babaları annelerini terk etmiş 


kariyerinde Dharma rolüyle te- , 
pe noktaya ulaştı. 
Genç yaşlarında ünlü oyun- — 
culuk öğretmeni Milton Katselas ile çalışan Elfman, bu özel 
eğitimin ardından TV dizilerinde rol aldı. Kamera karşısına 
geçtiği 1998 yapımı Krippendorf's Tribe, ilk sinema filmi 
oldu. Altın Küre kazandığı 


Dharma & Greg'deki rolünün ardından aralarında / 
Ediv (1999) ve Keeping 
he Faith (2000) gibi 

filmlerin de bulun- 4j 


dört kardeşten en küçüğü. 

Beysbol, golf, yüzme, futbol 
ve Amerikan futbolunda çok iyi 
olan Thomas, “parlak? bir çocukluğun ardından, canlandırdığı karakter gibi “kusursuzu 
arayan” biri oldu. 

Jenna Elfman, rol arkadaşı için şöyle diyor: “Thomas da Greg gibi işler yolunda gitmediği zaman mutsuz oluyor, ama yine de komik 
biri.” Elfman'a göre Thomas, kibar, seksi, komik, 


çekici ve bütün bunların 
bir araya geldiği birini bul- 


duğu yapımlarla | j 
kariyerini o N 
sürdürdü. mak çok güç.” 


e z VOL. LJİ hercuma 21:00 
ÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR 

Her şey Roswell'e bir uzay gemisinin düşmesiyle 
başlamıştı. Max ve Liz'in tanışmasıyla farklı bir anlam kazanan macera sona yaklaşıyor. 

Ocak ayında sona erecek Roswell'de son viraja 
yaklaşırken düğüm yine bir uzay gemisiyle çözülecek. Roswell kasabasına bir geceyarısı düşen yeni 
uzay gemisi hayatlarını düzene koymaya çalışan Liz, 
Max, Michael ve Isabein son; ama zorlu bir mücadeleye girmelerine neden olacak. 

Uzun yıllar boyunca sırlarını saklamayı başarmış 
nçler yeni gelişmeler karşısında yine ayakta ve bir 
arada kalabilecek mi? Başta Max olmak üzere bek- 
< lenmedik gelişmelerle yüzyüze geldiklerinde soğuknlılıklarını koruyabilecekler mi ve belki de en 
iemlisi, yaşamlarını kurtarabilecekler mi? 
16 Ocak'taki final bölümüyle birlikte düğüm 
zülecek ve Roswel/'de “Tanımlanamayan? hiçbir 
y kalmayacak; en azından izleyiciler için. 


her cumartesi 09:30 


© Tüm evren aslında sadece bir TV şovudur. 

© Bir domuz ile bir fil aşk yaşayabilir ve sonuçta 
Mr. Garrison'a benzeyen bir yavruları olur. 

© Oyuncak bir kurbağa, komaya girmenize neden 
olabilir. 

© Uzaylılar gerçektir. İnanın! 

© Ölen biri, bir hafta sonra yeniden hayata dönebilir (En azından kısa zaman önceye kadar öyleydi.) 

© Uzaylıların uzun kafaları, siyah gözleri vardır. 
İnsanları kaçırırlar ve ineklere işkence ederler. 

© Eğer portakal rengi bir palto giyersen ölürsün. 

© Saddam Hüseyin Kanadalı olabilir, ama Alanis 
Morrisette asla! 

© Ayılar, çocukları kendi yavrularının doğumgününde kullanmak için kaçırırlar. 

© Kânada'nın milli marşı, ABD'ninkinden iyidir. 
, © Kayak aptalca bir spordur. 
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© Bir maymun ölümünüze neden olabilir. 

© Cartman iyi bir çocuk olabilir. (Diğer boyutta.) 

© Cariman şişman değil, o sadece iri kemiklidir. 

© Köpekler gay olabilir. 

© Fivis rock'n roll'un gerçek kralı değildir. 

© Korn dünyadaki en iyi rock grubudur. 

© Herkes ölür, bazıları yaşama geri döner. 

© Herkes çizgi film manyaklarından nefret eder. 

© Hippiler ve uyuşturucu kötü şeylerdir, Charlie 
Manson iyi bir şeydir. 

© Hollywood insanları pisliktir. 

© Föer herhangi bir şey ters gidiyorsa Kanada 
suçlanmalıdır. 

© Okul servisinden inersen-korkunç, siyah ve büyük bir canavar seni yer. 
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her cumartesi / pazar 19:00 


THE SIMPSONS 


SPRINGFIELD'A GİTMEYE NE DERSİNİZ? THE SIMPSONS: HIT & RUN ADLI 
OYUN SAYESİNDE CESARETİ OLANLARA HOMER OLMA YOLU AÇILDI 


The Simpsons, sahip olduğu şöhretin hiç de boş olmadığını üst üste sürprizlerle kanıtlıyor. Birkaç ay 
önce tanıtımını yaptığımız Siy1psonlar ve Felsefe adlı 
kitapla kitabevi raflarında boy gösteren Simpsonlar, 
şimdi de Hit & Ra adlı oyunla bilgisayar dünyasında gündeme oturdu. 

Cumartesi ve Pazar, saat 19.00'da CNBC-e'de izlemekle yetinmeyen The Siy1psos hayranları, Hit & 
Run sayesinde Springfield'a gidebilecek ve hatta Homer, Bart ya da Liza'nın yerine geçerek maceraya 
“bizzat” dahil olabilecek. 

The Simpsons: Hit & Run, ünlü çizgi dizinin herhangi bir bölümü gibi başlıyor. Springfield'ın mavi 
gökyüzünde çok iyi tanıdığımız The Simpsons logosu görünüyor ve biz yeni bir bölümün başlamasını 
beklerken ortalığı arılar sarıyor. Oyunun devamında 
hakkında çok da konuşulmayan arılar sayesinde evlerine girdiğimiz kahramanlarımız ekrandaki görüntülerinden farksızlar, 
Klavye yardımıyla kontrolü ele 
geçirmenin tam zamanı. Homer 


HEESRUN 


Simpson olmaya ne dersiniz? 
Birçok kişi için bir tür düş olan 
bu dönüşüm, Hit & Ruyz'ın Simpsonseverlere en büyük armağanı. Üstelik tek karakter değil, Bart başta olmak üzere diğer 
karakterler de sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. 
Dilediğiniz Simpson olabilirsiniz! Kontrol son derece 
kolay. Oyunun sürmesi için tamamlamak zorunda 
olduğunuz görevler de karmaşık değil. Yeri gelmişken özellikle belirtmeli ki bu oyun, strateji türü tutkunlarından çok, The Siyzpsons hayranlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor. 
Springfield sokaklarının ve karakterlerin birebir 
kullanılması oyunun artıları arasında. Dizi izleyicilerinin çok iyi tanıdığı Moe'nun Barı, Ouicky Mağazası ve Krusty Burger kapılarını açmış bekliyor. 3D görüntüleriyle ilk kez adı geçen mekanları gezecek ve 
gerçekten Springfield'da olduğunuzu hissedeceksiniz. 


BART ŞOFÖR OLURSA... 

Oyunda belli görevleri yerine getirmeniz gerekiyor. Bazı görevler “şuradan şuraya git” bazıları da bu 
dükkandan şunu al, şuradan atla” şeklinde olabiliyor. 
Görevleri yerine getirmek için kullandığınız otomobilleri seçebiliyorsunuz. Bart olduğunuz anlarda alırnızda son model bir otomobille neler yapabileceğinizi düşleyebiliyor musunuz? 


Görev peşinde canınızı sıkacak tek ayrıntı, zamana 
karşı yarışacak olmanız; ama kullandığınız otomobilin zarar görmesinden çekinmenize gerek yok, oyun 
size yeni bir otomobil edinme şansı veriyor. 


SESLER ORİJİNAL 

The Simpsons: Hit & Rum'ın en önemli özelliklerinden biri de seslendirmede orijinale sadık kalınmış 
olunması. Oyun boyunca tüm karakterleri yıllardır 
tanıdığımız sesleriyle dinleyeceğiz. Herkes televizyondan tanıdığınız görüntüde ve tanıdığınız sesleriyle. Üstelik 3 boyutlu oluşu, Hi? & Rum'ın filmden üstün yanı olarak bile yorumlanabilir. 

Bir de çizgi filmdekinden daha özgür olduğunuzu 
... Örneğin istediğiniz birinin kafasına 
zıplayabilir ve orada dilediğiniz gibi durabilirsiniz... 


belirtmeliy 


Eminiz tutkunları, Bart'a bu duyguyu yaşatmadan 


oyunu bırakmayacaktır. 


THE SIMPSONS'TA YENİ SEZON 
New York, Homer Simpson'a Karşı adlı bölüm- 
le başlayacak 9. sezonda bir yandan her şey 
bildiğiniz gibi, diğer yandan her bölüm yeni 
sürprizlere gebe. 

Homer, New York'tan gelen bir mektup üzerine 
kaybolan arabasını bulmak için bu büyük kente gitmesi ya da Lisa ile Bart'ın kavgaları sırasında Lisa'nın saksofonun camdan aşağıya 
uçup parçalanması hikayelere birer örnek. 
Springfield'ın 1600'lü yıllarda bir kasabaya dönüştüğünü ve kasabadan bir kadının cadılıkla 
suçlandığını düşünebiliyor musunuz? Peki ya 
cadılıkla suçlananın kim olduğunu? 

The Simpsons, 9. sezonda da 'tam gaz' devam ediyor; boşuna değil dünyanın en uzun süre yayında kalan çizgi filmi oluşu. 
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2. ÜN 'DÜNYASININ EN POPÜLER VÂMPİ RL 
D BOREAÂNAZ İÇİN GERÇEK BİR ÇIKIŞ-NOİ 


“ANGEL'1, ÜNLÜ AKTÖRÜN KENDİSİNDEN DİN 


> Ângel'daki gelişmelerden memnun musunuz? Dizi (o Özellikle okuyan ve provakatif bir 
> hasıl gidiyor? Nasıl bir yıl geçirdiniz? öykü varı ih zaman gereğinden bile fazil Harikaydı. Bence her sezon bir öncekinden daha | la. 

#iyi oluyor. Bazı insanlar ilk sezonun bütün sezonlar Ganla akteri nasıl taze tutabiliyor- 
“içinde kilit olduğunu düşünür. Oysa, nasıl oluyor o sunuz? U el'smiz; üstelik sadece ken- 

© bilmiyorum, Azzge/'da senaryo gittikçe güzelleşiyor. (o di diziniz izbe Vampire Slayer'da aynı 
Her yıl bu dizide çalışmayı daha çok seviyorum. - karakteri 


Sıradışı yaşam öyküsü sayesinde Angel karakteri gelişmeye, değişmeye elverişli. Bu nedenle yazım 
ekibi benim hemen her bölümde Angel karakterini geliştirmeme izin veriyor. Karaktere uyan yeni 
nüanslar yakalamaya çalışıyoruz. 

Dublör gerektiren sahnelerde ne yapıyorsunuz? 
Dublörleriniz mi devreye giriyor? 

Yapabildiğim ölçüde kendim oynuyorum. Demek istediğim Mike Massa birçoğunu üstleniyor; 
çünkü bâzı sahnelerde benim oynamamı istemiyorlar; ama kavga sahnelerinin çoğunda dublör 
değil, ben oluyorum. Yüzde 70'inde diyebilirim. 

Neler olacağı, karakterinizin başına neler geleceği konusunda ne kadar bilginiz oluyor? Dizinin 
geleceği hakkında daha fazla bilginiz olsun ister 
miydiniz? 

Aslında çok fazla şey bilmeye ihtiyacım yok. 
Zamanı geldiğinde öğreniyorum ve bana nasıl bir 
kapı açtığını görüyorum. Angel'a ne olacak diye 
sormuyorum. Senaryonun gidişatı hakkında bir 
fikrim var ve Angelın başına neler gelebileceğini 
tahmin edebiliyorum; fakat hemen her bölümde 
yazarların beni şaşırtmayı başardığını da söylemeliyim. 

Kendini bir aktör olarak nasıl değerlendiriyoruz? 

Alçakgönüllü, dürüst ve doğal biriyim; inancım 
çok güçlü, tutkulu ve inandığı değerler için kendini adayan bir yapım var. Sadık oluşum en önemli 
yönlerimden biri. Bunun anlamı bence çok büyük. 

En zayıf noktan nedir? 

En zayıf noktam mı? Hımm... En zayıf nok- 


tam... İyi soru! Bilmiyorum. 

Angel'dan sonra bir hayat var mı? 

Angel'dan önce bir hayatım vardı ve tabii ki Azgel'dan sonra da olacak. 


Sizin için en çok övgüyü hak eden aktör kimdir? 

Gregory Peck. Görüntüsü, prestiji, gücü, kararlılığı, karizması nedeniyle. Bütünüyle güveni temsil ediyor. 

David, Superman'i canlandıracak bir aktör bulma konusunda güçlükler yaşadıklarını biliyoruz. 
Bu yapmak isteyeceğin bir iş olabilir mi? Ajansın- 
la bu konuda konuştun mu? 

Bu işe girmeyi düşündük. Bazı toplantılara katıldık; ama diğer yandan çekimler Azge/'ın çekimleriyle aynı zamana geldiği için vazgeçtik. 


her pazar 20:00 


BUFFY 


SARAH MİCHELLE GELLAR, 
ÖNEMLİ BİR KARAKTERE 
CAN VERDİ; 

DÜNYA BASININDA 

SAYGI GÖREN BİR 

VAMPİR AVCISINA 


Çizgi roman mizahı ile 
13. Cuma'nın gerilimini 
kaynaştıran Buffy #be 
Vampire Slayer, izleyicilere kolaylıkla alışabilecekleri bir kahraman sunuyor: Buffy. Sıradan bir 
kız değil o Dünya'yı kurtarmak üzere seçilmiş bir 


“melek. 


Entertainment Weekly 


Zekice, eğlenceli, hoş ve kadının dişiliğine saygılı. Dizi, izleyicisini aptal yerine koyma- 
dan ekrana bağlıyor, Buffy 
hayranları “seçici? izleyici olarak görülmekten memnun. 

New York Post 


Keskin bir gerilim ile 
çağdaş mizahın evliliği 
Buffy the Vampire Slayer, 
izleyicisine neden bir kızı 
dansa davet etmenin kimi. zaman kıyametten 
beter olduğunu anlatıyor. Buffy the Vampire Slayer'da hayattan 
çok “şeyler? bulabilirsiniz. İsterseniz bir 


ölü'ye sorun. 
USA Today 
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her pazar 22:00 


Dizinin yakaladığı başarının temelinde ne var? 

Bütün ekip heyecan verici, harika bir iş çıkarttı. 
Dizinin çılgın bir atmosferi var ve tabii ki gerçek zamanlı” formatıyla bu türe çok şey kattı. Televizyon 
izliyorsunuz ve geriye 15 dakika kalıyor, sonra 10 
dakika, sonra 3 dakika... Bir şeylerin olacağını seziyorsunuz. Bu da bir tür gerginlik yaratıyor. İzleyiciler bu durumdan bir şekilde keyif alıyor. 

Sessiz bir dönemin ardından 24 gibi parlak bir işin 
başrol oyuncusu olarak geri döndünüz. Nasıl bir 
tempoda çalışıyorsunuz ve bu tempoya ayak uydurabildiniz mi? 

Zamanımın tamamını sette geçiriyorum, Bütün 
ekiple çok yakinım. Yılın on buçuk ayı çalışıyoruz. 
Diğer işlerimi bir kenara bıraktım, sadece 24 üzerine yoğunlaştık. Geçmişte yaptığım filmler iyi işler- 
di ve onların raf ömrü eskiye göre, örneğin babamın çalıştığı döneme göre, çok daha uzun. Video, 
kablo ve DVD gibi seçenekler ortaya çıktığı için sinemaya üç yıllık bir ara vermiş olsam da kendimi 
hiç oyunun dışında hissetmedim; çünkü insanlar 
gelip “geçenlerde bir filminizi izledim” gibi şeyler 
söylüyordu. 

Bildiğimiz kadarıyla babanız Donald Sutherland 
eğlence sektörüne girmenize karşı çıkmış; sizin kızınıza öneriniz ne olacak? 

Bu zor, çünkü kızım tiyatroya aşık. Burada, Los 
Angeles'ta harika bir okula gidiyor. Müziği de seviyor ve çok iyi bir şarkıcı. Bu yüzden onun adına çok 
heyecanlıyım. Bu onun yapmak istediği bir iş. Bir şeyi yapmak istiyorsa ben de ailemin bana davrandığı 
gibi davranır ve kızımın bu işi gerçekten isteyip istemediğini anlamaya çalışırım. Eğer ikna olursam 
elimden gelen en büyük desteği veririm. Sorumlu bir 


TURKCELL İLE KESİNTİSİZ (24 HEYECANI 


KIEFER SUTHERLAND, 2003 ALTIN 
KÜRE ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERİLDİ. 
2001'DE DRAMA DALINDA EN İYİ 
ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ'NÜ KAZANAN 
SANATÇI 2002'DE DE AYNI DALDA 
ADAY GÖSTERİLMİŞTİ. 


baba da böyle yapmalı zaten. 

İkinci sezonda da dizi son derece başarılı gidiyor 
ve siz yine Jack'i canlandırıyorsunuz. 

Bence başarı aslında yazarların sayesinde geldi. 
Dizinin formatı, *gerçek zamanlı? olmasının da etkisiyle çok yeni ve senaristlerin 24 saatlik periyodlara 
uyacak hikayeler yaratması çok, çok zordu. Büyük 
bir iş çıkarttılar. Oyuncular ve ekibin diğer çalışanları ise ilk sezondan öğrendiklerini ikinci sezona taşımaya çalıştı; ama yazarların hakkını mutlaka vermeliyiz, bu aslında onların başarısı, 

Bir röportajınızda 2#'ün hayatınızda ikinci bir 
şans olduğunu söylüyorsunuz. 

Hayatımda değil, ama kariyerimde diyebiliriz. 
Kendimi bildim bileli çalışıyorum ve genellikle çok 
şanslıydım; ama işlerim büyük bir etki yaratmamışt. 24 temiz havayla alınmış derin bir nefes gibi geldi. Benim için önemli bir iş olduğunu bir kez daha 
tekrarlamalıyım. 30 arkadaşımı alıp çöle giderek bir 
film çevirebilirim ve yapmaya çalıştığımız iş sayesinde çok da iyi hissederim; fakat yaptığımız işi hiç 
kimse görmezse bir noktadan sonra bu durum sıkıcı 
olmaya başlar. Olsa olsa bir tür kendini tatmin olur. 
24 *ü yaptım çünkü beni heyecanlandırdı ve sanırım 
iyi de bir iş çıktı ortaya. İzleyenlerin keyif aldığını 
düşünüyorum, bu yüzden de derin bir nefes oldu benim için. 

Jack Bauer'i canlandırma konusunda hiç kuşku 
duyduğunuz oldu mu? 

Hiçbir zaman “hayır? deme noktasına yaklaşmadım bile; çünkü senaryoyu okuduğumda yazarların 
çıkardığı işi çok sevdim. Pilot bölümün çekimi sırasında da bugüne kadar hiç kimsenin karşılaşmadığı 
bir saatlik muhteşem bir iş hazırladığımızı anladım. 
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“PİLOT BÖLÜMÜN 
ÇEKİMİ SIRASINDA, 
BİR SAATLİK 
MUHTEŞEM BİR İŞ 
HAZIRLADIĞIMIZI 
ANLADIM.” 


«2 N i 
çnece ge Garanti 


HEİDİ iso 


Romandan uyarlanmış ilk drama olması nedeniyle Japon animasyon dünyasında bir tür devrim yaratan Heidi, o dönemde gündemde olan 
bilimkurgu animasyon serisi Yamıato / Spaceblazer karşısında büyük başarı kazanmıştı. Tüm karakterlerinin “sıradan” insanlardan seçilmesi, ünlü çizgi filmin en önemli özelliği. 


her çarşamba 19:00 


SNOOPY 


Snoopy'yi Charlie Brown'suz düşünmek mümkün değil. Peki ya 
Charlie'yi uzun, lüle lüle saçlarla düşünmek? O da imkansız gibi geliyor insana. 

Çizgi film dünyasındaki tartışmalardan biri de Charlie'nin kel 


9 

v 
olup olmadığı üzerinedir. Oysa sorunun yanıtı, Peanuts yaratıcısı 
Charles Schulz tarafından 18 Aralık 1990'da ABD'de bir radyo 
röportajında açıklanmış durumda: “Charlie'nin saçları olmadığı doğru değil; sadece o kadar açık renkli saçları var 
ki görünmüyor.” 

Birkaç yıl sonra bir başka röportajında tekrarlama ge- G 
reği duymuş Schulz: “Onun saçları var; fakat o kadar 
açık renk ki fark edemiyorsunuz. İnsanlar Charlie'nin kel 
olduğunu söylediğinde çok kızıyorum. Evet, Henry adlı karakter keldi; ama Charlie'nin saçları 
var. Hem onun babası da benim babam gibi berber. Tepesinde bir yerlerde saçı olmak zorunda.” 


salı/perşembe 19:00 


VİKİNGLER 


Viki'nin en büyük isteği, şefleri olan babasının seferlere çıkarken onu da yanlarına kabul etmesi. Oysa Halvar, 
Vikinin önce büyümesi ve kendini ispat etmesi gerektiğini söylüyor. Viki her macerada kendine bir şekilde yer 
bulsa ve pratik zekası sayesinde Vikingler'i türlü dertler- 
den kurtarsa da “küçük olmaktan” bir türlü kurtulamıyor. Japonya-Almanya ortak yapımı olan Vikingler, her 
hafta yeni bir maceraya yelken açıyor. 
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Rugrats 
Hafta içi hergün 18:00, Cumartesi-Pazar 08:30 
Tommy, Chuckie, Phil ve Lil dört bebek... Kendi 
aralarında konuştukları “bebekçeyi yetişkinler anlayamıyor ama biz anlayabiliyoruz. 
CatDog 


Pazartesi 18:30, Cumartesi-Pazar 10:30 


her cuma 19:00 
İWEEİY no 


1. Yaratıcısı kimdir? 7. Sarı olmadan önce ilk olarak 
a. Charles Schulz hangi renkteydi? 

c. Bob Clampett a. Pembe 

2. Ne zaman yaratılmıştır? b. Mavi 

a. 1948 8. Tweety ve Sylvester ne zaman 
b. 1942 aynı eve taşındılar? 

3. Ne tür bir kuştur? a. 1954 

a. Kanarya b. 1947 

b. Muhabbet kuşu 9. Tweety'nin ünlü şarkısı / Tawt 
4. Gözleri ne renktir? I Taw a Puddy-Tat kime aittir? 
a. Yeşil a. Alan Livingston 

b. Kahverengi b. Mel Blanc 

5. İlk adı neydi? 10. Her bir gözünde kaçar tane 
a. Orson kirpik teli vardır? 

b. Barry a. 343 

6. Saçında kaç tel vardır? b. 945 

a.3 

b.1 20L '46 'a8 'e/ 'eg 'eG 'ay ee 'az 'gı 


NICKELODEON KAHRAMANLARI 
HAFTA BOYUNCA CNBC-e 
EKRANINDA... KAÇIRANLAR İÇİN 
TEKRARLARI HAFTA SONUNDA 


Aynı bedeni paylaşan bir kedi ve bir köpekle tanışmaya hazır mısınız? 
SpongeBob SguarePants 
Salı 18:30, Pazar 10:00 
Rating rekortmeni SpongeBob SguarePants, denizin alunda Bikini Bottom adlı bir kasabada geçiyor. 
Aaahh!!! Real Montsters 
, Çarşamba 18:30, Pazar 09:30 
Ickis, Krumm ve Oblina, Agahh!!! Real Monsters'ın üç küçük canavarı. 
The Wild Thornberrys 
Perşembe 18:30, Cumartesi 10:00 
Elize Ihornberry bildiğiniz sıradan çocuklardan 
değil. Onun olağanüstü yetenekleri var. 
as told by GİNGER 
Cuma 18:30, Cumartesi 09:30 
Ginger kadar sessiz sakin bir kız çocuğu daha 
görmüş olma ihtimaliniz yok. 


Ve 


CNBC-e 


www.cnbce.com 


EKONOMİ KUŞAĞI 


07:00 - 18:00 CANLI YAYIN 


i Hatta içi hergün 07:00 - 09:30 3 
GERİ SAYIM ME N Ismet Dinçer Gökçen 


Piyasalar yeni güne hazırlanırken, gündemdeki tüm gelişmeler, ekonomiye olası etkileriyle Geri Sayımı'da değerlendiriliyor. Gazete manşetlerine yansıyan haberler kulis bilgileriyle harmanlanıyor, Ankara ve Washington'a yapılan canlı 
bağlantılarla siyasetin nabzı tutuluyor. 

Geri Sayım bir önceki günün görünümünü tazeliyor, başlayan güne ışık tutuyor. 


Hİ Hafta içi hergün 09:30 - 12:00 ve 14:00 - 16:30 
PİYASA EKRANI e-mail: piyasaekrani©cnbce.com 


Piyasa Ekranı, borsada işlemlerin devam ettiği saatlerde yaşanan 
heyecanı gerçek zamanlı verilerle ekrana taşıyor. Piyasaları ilgilenditen tüm haberler CNBC-e'nin geniş muhabir ağıyla sürekli güncelleniyor. Gelişmeler canlı yayınlarla sıcağı sıcağına takip ediliyor, yetkin 
kaynaklarca yapılan yorumlarla yatırımcının yol haritası çiziliyor. 
Analizler, raporlar, stratejiler, eğilimler... Kısaca ekonomi dünyasında yaşanan tüm hareketler Piyasa Ekranı'nda değerlendiriliyor. 


FİNANS CAFE Hafta içi hergün 12:00 - 14:00 


e-mail: finanscafe©cnbce.com 


Piyasada temponun düştüğü saatlerde, Fizans Cafe gündemden 
uzaklaşmadan renkli pencereler açıyor. Spordan teknolojiye, sanattan kent yaşamına uzanan geniş yelpazede yaşamın farklı renklerini 
yakalıyor. İlk seans sonrası değerlendirmeler ve ikinci seans öncesi 
beklentilerle piyasalardaki hareketler izleniyor. Yurtdışındaki önemli 


merkezlere canlı bağlantılarla dünya ekonomisinin nabzı tutuluyor. 
Finans Cafe, yatırımcıları bilgilendirirken yoğun iş gününün de 
stresini azaltıyor. 


a Hafta içi hergün 16:30 - 18:00 
SON BASKI e-mail: sonbaski©cnbce.com 


Son Baskı'da günboyu öne çıkan haberler ayrıntılarıyla değerlendiriliyor, para ve sermaye piyasalarında gün sonunda oluşan rakamlar analiz ediliyor. 

Gündemdeki başlıklar canlı ve dinamik tartışma platformlarına 
taşınıyor, ekonomi her yönüyle mercek altına alınıyor. 

Son Baskı, piyasada işlemler sona ererken günün fotoğrafını 


çekiyor, yatırımcının ertesi gün beklentilerine yön veriyor. 


YAŞADIĞIMIZ DÜNYA DISCOVERY 
CHANNEL'IN ARALADIĞI PENCEREDEN 
BAMBAŞKA GÖRÜNÜYOR 


14 Ocak Çarşamba, 22:00 O UNSOLVED HİSTORY: DEATH OF A PRİNCESS 


Sadece İngiltere değil, tüm dünya 31 Ağustos 1997'de 


Prenses Diana'nın ölüm haberi ile sarsıldı. Paris Pont 
De Alma Tüneli'nde geçirdiği trafik kazası üzerine 
türlü spekülasyon yapıldı. Kazanın, araç şoförünün 
alkollü araç kullanmasından kaynaklandığı açıklandı; 
fakat bu karar kamuoyunu tatmin etmişe benzemiyor. Unsolved History takımı Fransa'ya gidip kaza 
yerinde incelemeler yaptı. Fotoğraf ve ses uzmanları 
kare kare olay anını canlandırdı. Biokimya uzmanı ve 


iki şoför dublör de soruşturmadaki boşlukları doldur- | 
maya çalıştı. Uzsolved History'de aklınıza gelebilecek | 


tüm detaylarıyla Prenses Diana'nın son beş dakikasına şahit olacağız. 


18 Ocak Pazar, 21:00 


MOSCOW SİEGE 


Moskova'da bir tiyatroda 2002 yılının Ekim ayında 57 
saatlik bir kuşatma yaşandı: Moskova Kuşatması. 
Yüksek tansiyon ve korkuyla geçen 57 saatin sonunda 
rehin alınan 129 masum insan, 41 işgalciyle birlikte hayatlarını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sonucun Rusya için büyük bir zafer olduğunu söyledi; fakat kurtulan birçok kişi bunun tam tersini düşünüyordu. Neden bu kadar fazla rehine ölmek zorunda 
| kalmıştı? Tartışmalı Moskova Kuşatması'nın gizli kal- 
İ mış hikayesinde rehineler ve askerler ile yapılmış röportajların yanı sıra Çeçenler'in bu saldırıyı nasıl hazırladıklarına dair ayrıntılar yer alıyor. 
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2003 YILI BAZI BAKIMLARDAN SON DERECE KARANLIK BİR SEYİR 
İZLEMESİNE KARŞIN ROCK'N ROLL CAMİASI AÇISINDAN GAYET 
VERİMLİ GEÇTİ. İŞTE BİZCE 2003 YILININ EN İYİ ALBÜMLERİ 


NOCTURAMA - NICK CAVE & THE BAD SEEDS 

Albüm ismini İsviçre'deki yapay tropik bir bahçe- 
den aldı. Sadece geceleri görebileceğiniz hayvanların sanki siz etraflarınızda yokmuşçasına hareket 
ettiği bir mekan burası. Albüm de bizim sene boyunca sanki etrafımızda hiç kimse yokmuşçasına 
hareket edebilmemizi sağladı. 


HIFE ADIOUEAN 
HE TFF - RAT AD 


Politik görüşlerini açıklamaktan çekinmeyen grubun son albümü Hail To The Thief savaş dönemin- 
de olgunlaşmaya başladı. Eski albümleriyle yaşayan 
hayranlarına da yaptıkları bir incelikti Hail To The 
Thief. Senenin en iyilerinden. 
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NG FOR THE ON - TINDER! 
İngiltere'nin en efendi gruplarından Tindersticks bu 
kez bize neredeyse kente elveda dedirtip hiç bilmediğimiz yerlere gönderecekti. Trowble Every Day 
filmi için yaptıkları müziğin etkisinden ancak kurtulabildiğimiz sırada grup, Waiting For The Moon 
albümleriyle kalplerimizi yerine çiviledi. 


Bu sene kaybettiğimiz Johnny Cash'in prodüktör 
Rick Rubin'le kaydettiği dördüncü projeydi. Albümün son parçası We'/l Meet Again ise country müziğinin en önemli isinzlerinden Johnny Cash'in san- 


ki veda sözleri oldu: “Tekrar karşılacağız. Ne zaman ve nerede olduğunu bilmiyorum; fakat tekrar 
karşılaşacağız.” 

ELEPHANT - WHITE STRIPES 

White Stripes'ın hiç sene kaybetmeden peş peşe piyasaya sürdüğü çalışmalarının sonuncusu bu yıl 
yayınlanan ve iyi albümler arasında yer alan Elephani oldu. 

FEVER TO TELL - YEAH YEAHİYEAHS 

Yeah Yeah Yeahs, ilk albümü Fever To Tell ile yeni bir türün başlangıcına imza atan New York'un 
referans olarak gösterdiği gruplar arasında yer aldı. New York Yeni Dalga adıyla dans pistlerinde 
yükselen bu punk ritmleri müzik dünyasını ne derece etkiler tartışılır fakat grubun piyasaya çıkan 
ilk albümü Fever To Tell 2003'ün en iyilerinden. 
SHOW ME YOUR TEARS 

FRANK BLACK & THE CATHOLICS 

Müzik dünyasının yenilikçi, en ilham verici dolayısıyla en önemli gruplarından Pixies, 1993 yılında 
dağılmıştı. Grubun solisti Frank Black'in Pixies ardından grubu Catholicsle yaptığı çalışmalardan 
şimdilik sonuncusu Show Me Your Tears oldu. 
Grubun bu son albümü bizim This Old Hearthacbe ile başlayıp sonunu getiremediklerimizden. 
FEAST OF WİRE - CALEXICO 

Feast Of Wire sene başında yayınlandığı için 
birçok yayın organı tarafından yıl sonunda yapılacak değerlendirmelerde gözden kaçacağa benziyor. 
Bizce Meksika sınırının güneşini bile alt edebilecek 
bu samimi albüm de 2003'ün en iyileri arasında. 
B-yüzü ve daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış 
şarkılardan oluşan Los? Dogs, Eddie Vedder'ın geçen sene ölen Alice In Chain'in solisti Layne Staley 
için yazdığı 4/20/02 parçasıyla sona eriyor. İki 
CDlik albüm 90'lı yıllar hatıralarını canlandırmak 
isteyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat. 
Birçok müzisyeni etkileyip şarkı sözü yazmaya iten 
Nashville, Kings Of Leon elemanları için de sıkı 
bir kaynak oldu. Bir din adamının oğulları olan ve 
isimlerini de babalarına duydukları saygı sebebiyle 
koyan Followill kardeşlerin red-neck, country karışımı müzikleriyle dolu You?/h & Young Manhood albümü bu senenin en başarılılarından. 


2 KSEN 96.2 
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YILIN SÖZÜ 


“Nerede ve ne 
zaman olduğunu 
bilmiyorum; 
ama tekrar 
karşılaşacağız.” 


Johnny Cash 
2003 


www.cnbce.com 


İNTİKAM YEMİNİ 


KILL BILL 


Ouentin Tarantino beş yıl aradan sonra 
yeni filmi Ki) BilPle geri döndü. Tarantino, 
toplam süresi üç saati bulan filmini kesmek 
istemeyince, bitmiş film ikiye bölündü. Böylece Tarantino tek bir sahnesini bile çöpe atmak zorunda kalmadı. 

Çalıştığı oyuncularla bağını koparmayan 
Tarantino, Reservoir Dogs'da birlikte çalışuğı Michael Madsem'la Kill Bill için tekrar 
bir araya gelirken, filmin başrolünü de Px/p 
Fiction'dan tanıdığımız Uma Thurman'a 
verdi. “Uma Thurman benim baş kadınımdır” diyor yönetmen. Dediğini de kanıtladı 
Tarantino. Uma Thurman'ın hamileliği ve 

Tarantino'nun başka- 

| sıyla çalışmak istememesi sonucu filmin çekimlerinde önemli bir 

gecikme olmuş; ancak 

Thurman doğum yaptığında çekimler başlayabilmişti. 

Pulp Fiction'dan ikinci transfer ise Samuel L. 
Jackson. Açıklandığına 
göre, Tarantino'nun yeni bir film çektiğini 
duyan Jackson, telefona sarılıp “rol isterim” diye isyan edince, ünlü yönetmen eski arkadaşına bir rol ayarlamak zorunda kalmış. Billi 
canlandıran David Carradine ise 9O'larda gözden düşmüş ve IV yapımlarına 
mahkum olmuştu. Tarantüno, David Carradine'a 
ikinci şansını tanıyor Kil/ 

Billde... 

..ve son bir bilgi: 
CNBC-e, Kill Bilin 
Türkiye medya sponsoru! 


BİR ZAMANLAR MEKSİKA'DA 


Tarantino'nun dostu yönetmen Robert Rodriguez de, Ozzce Upon a 
Time in Mexico / Bir Zamanlar Meksika'da, El Mariachi ve Desperadoes'daki karakterlerine dönüyor. CIA ajanı Sands (Johnny Depp). 
Meksika başkanına bir suikast düzenleneceğini öğreniyor. Sorumlusu 
da iki kişi: General Marguez (Gerardo Vigil) ile amansız uyuşturucu 
taciri Barillo (Willem Dafoe). Sand, onlara engel olmak için sabık müzisyen E| Mariachi'den (Antonio Banderas) yardım istemeye karar veriyor. Gitar kutusundan silah çıkarışıyla bilinen El Mariachi ise sevdiği kadın (Salma Hayek) öldüğü için karalar bağlamış durumda. Rodri- 


guez filmi yazdı, yönetti, kurguladı, çekti ve müziğini besteledi. 


Robert S. McNamara'nın Sisleri 

Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin ustalarından, dünyanın en 

iyi araştırmacı belgeselcisi Errol Morris, Guardin gazetesinin yılın 
ilk 10'u arasına seçtiği Fog of War / Savaş Sisi 
adlı yapımıyla karşımızda. Morris, sabık ABD Sa- 


vunma Bakanı Robert S. McNamara'nın çocuklu- 
Su, gençliği, 11. Dünya Savaşı'ndaki rolü, Vietnam 
Savaşı'nın ilk yarısındaki: tartışmalı kararları ve 
Dünya Bankası başkanlığı dönemini ele almış. 
Filmin müziğinde Philip Glass'in de imzası var. 


gir2 me Sm 
FFELE 


20 yıl önce gitarlarını eline 
alan o gün bugündür. 
albümlerinin satış ivmesini 
sürekli yükselten Red Hot 
Chili Peppers yine sahnede. 
Müziğe yeni başlayanlara 
kaynak olacak Greatest Hits 
albümleri ve DVD'leri nihayet 
piyasada. 

Yeni parçaları Fortune Faded 
ve History de derleme albüm 
içinde eskileri kadar öne 
çıkıyor. 

ABD'de CD/DVD olarak 
sürülen albümle aynı anda 
grup, İrlanda konserlerinin de 
DVD olarak çıktığını duyurdu. 


Ağustos ayında 80 bin 
kişinin Slane Castle'da 
izlediği konserde geçen yıl 
başlayan ve 2004'te sürecek 
By the Way turnesinden 
alınmış önemli parçalara yer 
verilmişti. 

By The Way Scar Tissue, 
Around The Worla, 
Universally Speaking, 
Parallel Universe, Zephyr 
Song, Throw Away Your 
Television, Havana Affair, 
Otherside, Purple Stain, 
Don't Forget Me... 

Live at the Slane Castle 
konserinden özel bir bölüm 
Ocak ayında CNBC-e 
ekranlarında olacak. 
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OSCAR'IN EN SAGLAM ADAYI 
Animasyon filmlerin Akademi Ödülü alması, yas (Nemo: Kayıp Balık, okyanusta birbirlerinden ayrı 
pımcı şirketler arasındaki rekabeti arttırmış olsa (odüşen iki palyaço balığının hikâyesini anlatıyor. 
da bu yıl ödülün sahibi şimdiden belliymiş gibi (oNemo dışındaki bütün çocukları köpekbalıklarıgörünüyor. Andrew Stanton'ın yönettiği Finding nın kurbanı olan Marlin, oğlu kaybolunca korku- 
Nemo / Nemo: Kayıp Balık" hasılat rekorları kırr sunu unutup yollara düşüyor. Yanında, Memendı. Ekim başı itibariyle, 335 milyon dolarlık gişe (o to'dan çıkmışa benzeyen mavi balık Dory de var. 
yaparak en çok izlenen çizgi film ünvanını da The Dory her şeyi anında unutuyor, ama Nemo'nun 
Lion King'den almıştı. Pixar Stüdyoları'nın filmi- (nereye götürüldüğünü hatırlıyor: Sidney. Olağa- 
nin DVD'si de kısa sürede şaşılacak kadar çok onüstü denizaltı sahneleri ve unutulmaz karaktersattı. leriyle, son yılların en iyi çizgi filmlerinden biri. 


BÜYÜK BULUŞMA 


Ayın ikinci çizgi filmi Looney Tunes: Back in 
Action'da Hollywood yıldızları ile sevilen çizgi karakterler bir arada. 

İki eski rakip Bugs Bunny ile Daffy Duck ile 
Warner Bors.'un son yetmiş yıldaki çizgi karakterleri Steve Martin, Brendan Fraser ve 
i Jenna Elfman'la birlikte oynuyor. 

© Bu beraberlikte avantaj sahibi olan, çizgi karakterler. 'Canlı' oyuncular, onların çılgın 
A temposuna ayak uydurmakta güçlük çeki- 
4 yor. 


AKLINIZDA NE VARDI? 


USA TODAY'DE YER ALAN BİR DEĞERLENDİRME YAZISINDA, ABD'DE 
SEZONA İDDİALI BİR GİRİŞ YAPTIĞI HALDE KISA SÜREDE YAYINDAN 
KALDIRILAN YA DA DÜŞÜK İZLENME ORANLARI KARŞISINDA YAŞAM 


SAVAŞI VEREN 10 DİZİ ELE ALINDI 


İş işten geçtikten sonra konuşmak kolaydır; fakat 
bu konuşmaya da engel değil. Tabii ki her TV sezonunda bazı yapımlar beklenen başarıyı yakalayamıyor. Her “başarısız? dizi 


cötüdür demek güç; ama 
bir dizi başarısız olduysa, ona “kötü?” demekten başka çaremiz de yok. 

İşte sezonun en kötü 10 projesi: 


The West Wing 


â 
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Dehayı takdir edememek 

The West Wing (NBC) 

Yapımcı, yazar Aaron Sorkin'in görevinden 
uzaklaştırılmasından sonra durum ortada. Eğer işin 
başında olsaydı dizi bu kadar kötü olmazdı. 

Yetişkin dizisini gençlere pazarlarsan... 

Skin (Fox) 

Soap opera tarzını gençlere “pazarlamaya” kalkışan Skiy'i, içindeki pornografik ögeler bile kurtaramadı. İyi bir fikirdi; ama izlenmiyorsa iyi bir fikir, 
iyi bir show değildir. 

Yıldızını yanlış değerlendirirsen... 

The Lyon's Den (NBC) 

Rob Lowe çekici bir yıldız olsa da kimse onu 
Hamlet rolünde görmek istemiyor. Yıldızınızı harcamak istiyorsanız onu bu tip dizilerde oynatın. 

Aynı şakayı iki kez yapmak 

Joe Millionaire 2 (Fox) 

Fox, 40 milyon insanı ikinci kez kandıramayacağını anladı ve Joe Milliomaire'i 
en kısa sürede kaldırdı. 


Joe Millionaire 


Temcit pilavı gibi yeniden pişirmek 

Tarzan (WB) 

Eski show'ların yeni versiyonlarını hazırlamaktan bıkmayan WB, dizi içinde bir hatayı yine bir 
başka hata ile onarmaya kalınca, aktörler bile ne 
oynayacaklarını şaşırdı. 

Okyanus aşırı sitcom transferi 

The Ortegas (Fox) 

İngiltere'de yaşayan Hintli bir aileyi konu alan 
bir dizinin taklidi olan The Ortegas'ın ABD'de (Latin Amerikalılar dahil) tutmayacağı görülmeliydi. 

İzleyicinin ihmal edilmesi 

K Sireet (HBO) 

Bu başarısızlık, izleyicilerin politikacıları konu 
alan bir işi izlemek istemediklerini ortaya koydu. 

Servetini heba etmek 

Law & Order (NBC) 

Tarihin en yüksek izlenme oranlarına sahip olan 
Law & Order, NBC'nin yanlış programlama stratejisinin kurbanı oldu. 

Sadece seksin sitcom'u satacağını düşünürsen... 

Coupling (ABD Versiyonu - NBC) 

Amerikan sitcom'larının “karakterler” üzerine kurulmuş olduğunu unutması, Cowpling'in ABD versiyonunun en büyük hatası. 

Temkinli bir kanal, tartışmalı bir 
film yaparsa... The Reggans (CBS) 


Reagan'ların siyasi yaşamlarını bir 
kenara bırakıp, sadece aile yaşamlarına odaklansaydı bile, film 
için “başarılı? diyebilir- 


dik. 
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14 Ocak, Saat 22.00 


Blue Velvet 


(Jeffrey evinin yakınında, kesik bir kulak bulur ve 
hemen polise gider. Detektif John D. Williams, Jeffrey'nin beklediği ilgiyi göstermez. Detektifin evin- 
den ayrılırken, kızı Sandy'yle karşılaşan Jeffrey, 
onun bu kesik kulak hakkında bir şeyler bildiğini 
öğrenir. Birkaç gün sonra iki genç, olayla ilgisi oldu- 
Şuna inandıkları Dorothy adlı bir kadının evine giderler. Jeffrey kadının evine çıkar ve olayın ertesi 
günü Sandy'yle buluşurlar.) 

SANDY (Laura Dern): Evet... Anlatmayacak mısın? 
JEFFREY (Kyle MacLachlan): Tamam. 

Jeffrey şahit olduklarının etkisiyle söze nasıl başlayacağını bilemez durumdadır.) 

EFFREY: Dünya çok garip Sandy. Dorothy Valens, Don adında bir adamla evli. Bir çocukları var. 
Sanırım oğlu ve kocası, Frank adında bir adam tarafından kaçırılmış. Frank bunu, Dorothy'yi kendisi 
için bir şeyler yapmaya zorlamak için kullanıyor. 
(Sandy inanamaz gözlerle dinlemektedir.) 
JEFFREY: Sanırım Dorothy ölmek istiyor. Frank'in, 
bulduğum kulağı hayatta kalması için bir uyarı olarak Dorothy'nin kocasından kestiğini sanıyorum. 
Frank çok tehlikeli bir adam. 

SANDY: Tanrım... Bütün bunları babama söylemen 
gerekmiyor mu? 

JEFFREY: Hayır. Bunu yapamam. Bunların hiçbiri- 


ni kanıtlayamam. Bilgiyi yasadışı yollardan edindim. Başın büyük derde girebilir. 

SANDY: Bütün bunları bir gecede mi gördün? 
(Jeffrey başıyla onaylar.) 

SANDY: Dünya çok garip. 

(Bir süre devam eden gergin sessizliğin ardından Jefrey ağlamaklı, ama sinirli bir sesle konuşur.) 
JEFFREY: Niçin Frank gibi insanlar var? Bu dünya- 
da neden bu kadar çok acı var? 

SANDY: Bilmiyorum. 
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(Sandy çok üzgündür, Jeffrey'nin bir şeyler söylemesini bekler... Bir süre sonra yumuşak bir ses tonuyla 
konuşmaya başlar.) 

SANDY: Bir rüya gördüm. Aslında seninle karşılaştığım geceydi. Rüyada bizim dünyamız vardı ve 
dünya karanlıktı; çünkü hiç nar bülbülü yoktu. Nar 
bülbülleri sevgiyi temsil ediyordu ve çok uzun bir 
zaman sadece karanlık oldu. Sonra birdenbire binlerce nar bülbülü serbesti bırakıldı ve uçarak sevgi- 
nin kör edici ışığını getirdiler. Bu sevgi, durumu degiştirebilecek tek şey gibiydi ve değiştirdi. 

(Bir masal gibi rüyasını anlatan Sandy konuşmasını 
bitirdiğinde, Jeffrey'nin gerginliği azalmış, yüzüne 
bir gülümseme yerleşmiştir.) 

SANDY: Yani sanırım bu, nar bülbülleri gelene kadar acı olacak anlamına geliyor. 

JEFFREY: Çok zarif bir kızsın. 

(Jeffrey'nin sesi titremektedir.) 

SANDY: Sen de öyle. 

Jeffrey, kendisine “sen de zarif bir kızsın” anlamına 
gelen sözden sonra gülümser.) 

SANDY: Yani... sen de zarif bir erkeksin. 

(Uzun süren bir sessizlik olur. Her iki taraf da karşısındakinden bir hareket bekler gibidir. Aralarında- 
ki elektirik davranışlarına yansır; ama ikisi de konirolü elden bırakmamaya çalışır. Sessizliği bozan 
Sandy olur.) 

SANDY: Sanırım gitsek iyi olur. 

JEFFREY: Evet sanırım öyle. 

(Sandy otomobili çalıştırır ve oradan ayrılırlar. 
Filmin bir sonraki sahnesi Dorothy Vallens'in dairesidir. Sahne, Jeffrey'nin 710 numaralı dairenin kapısmı çalmasıyla başlar. Kapının ardında, sapkın takıntılar, aşk, tutsaklık, şiddet ve gizem vardır; bir 
önceki sahnede sözü edilen nar bülbülleri çok uzak- 


lardadır.) 
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VAMPİRE SLAYER 


HEY BABE! 


30 


DHARMA & GREG MALCOLM IN THE 


MIDDLE 


ACCORDING TO JIM 


0 | 20 


00 | 21 


SCORPIO 24 


(BÖLÜM 01:00-02:00) 


LE MESSİE ASTERİKS VE 


KLEOPATRA 


22:30 - POSTCARDS 
FROM THE EDGE 


22 


i 24:00 - SEİNFELD. 00:30 - SENFELD - SOUTH PARK 2300 - BOOMTOWN 24:00 - SEİNFELD 24:00 - SELNFELD SELNFELD 2400 - SEİNFELD 
(00:30 - SCRUBS 01:00 - DHARMABGREG -00 - THE TERROR 2400 - THE SIMPSONS 0030 - MALCOLM 0030 - ACCORDİNG TO JIM (| 01:00 -FRASIER 0030 - SCRUBS 
İİ ic0- BOOMTOWN 0130 - ROSWELL “FRASİER 2X1 ÖZEL GÖSTERİM INTRE MİDDLE 01:00 - COUPLİNG, 01:30 - THE AVFUL TRUTH 01:00 - BOOMTOY/N 
ei 0150. MüpPETS#oW (0230 - SCORPIO “HEY BABE 0100-24 01:00 - BOSTON PUBUC 02:00 - MUPPET SHOW 0230 - BLUE VELVET 0200 - MUPPET SHOW 
ba 0230. THEWHALES (04:30 - TWEETY. - POSTCARDS FROM (| 0200-BUFFYTHE 02:00 - MUPPET SHOW 02:30 - ASTERİX 0430 - SNOOPY 0230-A DRY 
Ol e 0500 - RUGRATS VAMPİRE SLAYER 02:30 -LE MESSİE VE KLEOPATRA 05:00 - RUGRATS WHİTE SEASON 
Lİ os00 RusRaTS 0530 -ASTOL0 BY 0800 - ANGEL 0430 - BENDE 04:30 - VİKİNGLER 0530 - AHA! 0430 - VİKİNGLER 
( wi GİNGER 0400 - THE WHALES 0500 - RUGRATS 0500 - RUGRATS REAL MONSTERS 0500 - RUGRATS 
(e THORNBERAYS 06:00 - MUPPET SHOW OFAUGUST 0530- CATDOG 0530- SPONGEBOB 0600 - MUPPET SHOW 0530 -WILD 
co ei 0630 - DHARMASGREG 0500 - FRASJER 0600 - MUPPET SHOW SOUAREPANTS 0530 - SELNFELD THORNBERAY'S 
O ei 2X1 ÖZEL GÖSTERİM 0630 - SEİNFELD 0600 - MÜPPET SHOW 


0600 - MUPPET SHOW 


(06:30 - SEİNFELD (06:30 - SEİNFELD 


Programları ay boyunci 


PROGRAMDAKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLERİ www.cnbce.com adresinden öğrenebilirsiniz. 


ip edebilmek "nı dergiden kopartıp, saklayabilirsini. 


16 Ocak 17.Ocak 18 Ocak 19 Ocak 20 Ocak 21:0c 22 Ocak 23 Ocak 
cuma cumartesi pazar pazartesi salı çarşamba perşembe cuma 


(07:00 - SENFELD 07:00 - SELNFELD. 
2X1 ÖZELGÖSTERİM 2X1 ÖZEL GÖSTERİM 
08:00 - KENDİ 08:00 - KENDİ 

08:30 -RUGRATS 08:30 - RUGRATS 
2X1 GÖSTERİM 2X1 GÖSTERİM 
09:30 - AS TOLD (09:30 - AAHHH! REAL 
BY GİNGER MONSTERS 

1000 - LD 10:00 - SPONGEBOB 
THORNBERAY'S SOUAREPANIS 
1030 - CATDOG 1030 - CATDOG 
1109 - TWEETY 11:00- TAVEETY 
11:30- SNOOPY 11:30 - VİKİNGLER 


1200 - MUPPET SHOW 


| | ÇE 
— i 


12:00 - MUPPET SHOW 


. 
ver : 


siz : iğ 
RUGRATS MUPPET SHOW MUPPET SHOW 


E 
— z e 
SOUAREPANIS MONSTERS THORNBERRY'S GİNGER 
THE KING OFOUEENS | THE KING OF OUEENS MUPPET SHOW MUPPET 


TWEETY 


MUPPET SHOW 
SELNFELD EL AMOR BRUJO BUFFY THE SELNFELD SELNFELD SELNFELD SELNFELD SEİNFELD 
VAMPİRE SLAYER 


MALCOLM IN THE 
MİDDLE 


DHARMA & GREG 


ACCORDING TO JIM SCRUBS 


yi 


CUTTER'S WAY 22:30 - THE SERVANT 


ATTENTION 
LES ENFANIS 
REGARDENT 


(BÖLÜM: 02:00-03:00) ASTERİKS VE 


12 GÖREV 


FELLİNİ SATYRICON MIDNIGHT COWBOY 


2500 - SEİNFELD 0030 - SOUTH PARK 2300 - BOOMTOWN 01:00 - MALCOLM IN THE 2400 - SEİNFELD 0030 - SELNFELD (00:30 - SEİNFELD 2400 - SEİNFELO 
0030 - DHARMA&GREG 0100 -THE NIGHTCOMERS | 2400 - THE SIMPSONS MİDDLE 00:30 - ACCORDING TO JİM 01:00 - FRASTER (01:00 - SERUBS 0030 - DHARMA & GREG 
01:00 - ROSWELL 1800 - TE KİNE 0030 - THE KING 01:30 - BOSTON PUBUC 01:00 - COUPLING 0130-THE AWFUL TRUTH | o130-BOOMTOWN 01:00 - THE GUARDIAN 
0200 - MUPPET SHOW OF CUEENS OFNUEENS 02:30 - COME AND SEE 02:00 - MUPPET SHOW 0230 - FELLİNİ SATYRICON | 0230-MIDNIGHTCOWBOY | 0200-MUPPETSHOW | 
0230 - CUTTER'S WAY 0830 - EL AMOR BRUJO 0100-24 0430-HEDİ 0230- ASTERİKSVE 0430 - SNOOPY 0430 - VİKİNGLER 0230 - ATTENTİON | 
0430 - TWEETY 0530 - THE SERVANT 0200 - BUFEY THE 0500 - RUGRATS T2GÖREV 0500 - RUGRATS 0500 - RUGRATS LES ENFANTS 
0500 - RUGRATS VAMPİRE SLAYER 0530 - CATDOG 043) - VİKİNGLER 0530 - AHH REAL 0530 - WİLD REGARDENT 
0530 - ASTOLD 0800 - ANGEL 0500 - MUPPET SHOW 05:00 - RUGRATS MONSTERS THORNBERAYS 04:30 - TWEETY 
BY GİNGER 0400 - POSTCARDS 0530 - SEİNFELD 0530 - SPONGEBOB 0600 - MUPPET SHOW 0800 - MUPPET SHOW 0500 - RUGRATS 
0500 - MUPPET SHOW FROM THE EDGE SOUAREPANTS 0630 - SEİNFELD 0630 - SEİNFELD 0530- ASTOLD BY 
0630 - DHARMA & GREG 06:00 - FRASİER 05:00 - MUPPET SHOW GİNGER 

06:30 - THE KING OF 


05:30 - SEİNFELD (06:00 - MUPPET SHOW 


(06:30 - DHARMA & GREG 


(GUEENS 


2, 


CNBC-& aylık yayın akışı 


www.enbee.com 


24 Ocak 25 Ocak 26 Ocak 27 Ocak 28 Ocak 29 Ocak 31 Ocak 
cumartesi pazartesi salı çarşamba perşembe cumartesi 


07:00 - SENFELD 
2X1 ÖZEL GÖSTERİM 
0800 - KEDİ 


07:00 - SELNFELD 
GÖSTERİM 


:00 


07 


0930 - AS TOLD BY 
GİNGER 

1090 - WLD İN 
THORNBERRY'S SOUAREPANIS 
10:30 - CATDOG 1030 - CATDOG 


00 


11:00 - TWEETY 
11:30 - SNOOPY 
1200 - MUPPET SHOW 


12 


00 


17:30 - 13 


5 


> 


Ji — el 
A Sm TE > 
Mi | 


La 
& z 
AHHLREAL 
MONSTERS 
THE SIMPSONS 


SPONGEBOB. 
SOUAREPANIS 
MUPPET SHOW MUPPET SHOW MUPPET SHOW MUPPET SHOW 
THE KING OF GUEENS 


VİKİNGLER 
MUPPET SHOW 
SELNFELD SEİNFELD SEİNFELD SELNFELD SEİNFELD 
BABETTE'S FEAST 


00 


MUPPET SHOW MUPPET SHOW 


18 


a 
RUGRATS 


30 


MÜZİK: 
BEYONCE KNOWLES 


18 


WI AS TOLD BY MÜZİK: 
THORNBERRY'S GİNGER RED HOT OHILI 
PEPPERS 


VİKİNGLER 


THE SIMPSONS 


THE KİNG OF DUEENS | THE KING OF GUEENS 


BUFFY THE 
VAMPIRE SLAYER 


THE PEREZ FAMILY 


:00 


21 


ASTERİKS 
SEZAR'A KARŞI 


UHOMME OUl VENAİT 
D'AİLLEURS 


FELLİNİ'S ROMA STİLL OF THE NİGHT TOPKAPI 


(BÖLÜM; 08:00-04:00) 


22:30 - THE KING OF 
MARVIN GARDENS 


22:30 - A BUCKET 
OFBLO0D 


22:00 


01:00 - MALCOLM 2800 - SEİNFELD. (0030 - SELNFELD. 2400 - SEİNFELD. (00:30 - SEİNFELD 


00:30 - SOUTH PARK 2300 - BOOMTOWN. 


0100 - DEMENTİA 13 2:00 - THE SIMPSONS INTHE MİDDLE 0030 - ACCORDİNG TO JIM | GL00- FRASER 0030 - SCRUBS 01:00 - DHARMA & GREG | gogo - SOUTHPARK 
Dİ 0000 THEKING 2Xi ÖZEL GÖSTERİM 01:30 - BOSTON PUBLG 0100 - COUPLING 0130 -TREAWFULTRUTM | 0100-B0OMTOWN (01:30 - THE GUARDIAN 01:00 -BATZI 
Dİ MARVIN GARDENS 0100-24 0230 - UHOMME GU! 0290 - MUPPET SHOW 0230 - FELLİNİ'S ROMA 0200 - MUPPET SHOW. (0230 - TOPKAPI 03:00 - THE KING 
b 0030- THE PEREZFAMILY | 0200- BUFFYTEE VENAT D'ALLLEURS 02:30 - ASTERİKS 0430 - SNOOPY 0230- STILL OFTHENIGKT | 0430 - TWEETY DE OUEENS 
Lİ 0510 TWEKİNE VAMPİRE SLAYER 0430 - HEDİ CESAR'A KARŞI 05100 - RUGRATS 0430 - VİKİNGLER 05:00 - RUGRATS 0330 - BABETTE S FEAST 
Dİ Or cvEENS 0800 - ANGEL 0500 - RUGRATS 0430 - VİKİNGLER 0570 -AHHI REAL 0500 - RUGRATS 0530- ASTOLD BY 0530 - A BUCKET OF 
© 04:00 -ELAMOR BURUJO | 0529-CATDOG 0500 - RUGRATS MONSTERS 0530 -WLD GİNGER 8L00D 
(e) 06:00 - FRASTER (0600 - MUPPET SHOW 0530 - SPONGEBOB 0500 - MUPPET SHOW THORNBERAY'S 0600 - MUPPET SROW. 
TN 0530-THEKİNG 0630 - SEİNFELD SOUAREPANTS 0630- SEİNFELD 0500 - MÜPPET SHOW. 0630 - DHARMA & GREG 
Ss OF NUEENS 05:00 - MUPPET SHOW 0830 - SENNFELD 


(06:30 - SENFELD 


ARAR 


LE 


